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© Bakanlar Kurulu 


1979 yılında izlenecek 
ekonomik politikayı 


görüştü 


e”Abdi İpekçi demokrasiyi, iç barışı ve birliği savunduğu 


için öldürüldü” 


SALI 


& 


ŞUBAT 1979 


350 KURUŞ 


@” Şiddet eylemlerine karşı 


mücadele, demokrasiye ve onun kurallarına 


sahip çıkarak olur” 


Kcevit: "Demokrasiyi ve özgürlüğü 


aşatmak için birleşmeliyiz 


ANKARA (ÖZEL) 


Ünlü Lubyanka 


zindanı KGB binasının avlusunda 


T 


Almanya'da MHP 


yanlısı dernekler dağ başında bir Kurultay topladı 


12 


Baha Targün ‘ün Kurultay izlenimleri 


© Federasyon Başkanı Başbuğ'un emriyle Almanya'ya gelen Agâh Oktay Güner'e teşekkür etti 


© Agâh Oktay Güner “Bozkurt Agâh” nidalarıyla karşılandı 


Türkeşçileri Aşağı Saksonya Eyaletinin Margurg kentine 40.50 kilometre uzaklıkta bir dağ başında, birkaç yüz evlik bir dağ köyünde bulduk, Köyün kültür evi kurultay için kiralanmış ve salon n pankartlarla süslenmişti: "Türklük gurur ve şuuru , İslam ahlak ve fazileti" , “ya komünistler kazanacak ya demok- 


ratlar. . ." 
Yazısı 5. Sayfada i 


A £ Başbakan Bülent Ecevit Bakanlar Kurulu toplantı- , Almanva İPEKCİYNİN KATİLİNE ndan önce yaptığı açıklamada “Barış içinde yaşa: Almanya'da Yunan yı rA mak istiyorsak, eğer demokrasimizi yaşatmak isti- pe pi n TEP yorsak, eğer özgürlüğümüzü yaşatmak istiyorsak, dev- cocuklarına Türk eo . 4 . o BENZE | İLEN BIR Kİ | letimizi, canımızı ve özgürlüğümüzü, elinde silah tutan ” G Türkiye ye yardım için bir avuç caniye teslim etmek istemiyorsak bazı kural- düşmanlığı aşılayan .. larda ve davranışlarda birleşmemiz zorunludur" dedi p yi ba GOZALTINDA Ecevit yasal önlemleri bir ders kitabı Batılı ülkelerle şiddet eylemlerini önle- | meleri gerekir" şeklin- kl d meye yetmeyeceğini be- de konuştu EDİRNE (THA) lirterek "Topluma yön yasa andı .. so oo Edirne İpsala Gümrük kapısında Abdi İpek veren, toplumda şu veya Geçen hafta bir silah er illi Eğiti temaslarını sürdürüyor çi'nin katiline benzetilen 18 yaşındaki Erol Pe- bu ölçüde etkili olan lı saldırı sonucu öldürü F.Almanya Milli Eğitim ker adlı genç yakalandı. Edirne Valiliğine da- güzlerin, un len Milliyet Gazetesi Ge- Bakanlığınca yasaklanan ve e HED elli bir anlayış ve dav- nel Yayın Müdürü Abdi ji ilişki Lennep, Türkiye'ye yardım konusunda (evanta öle ile) saniş birliğinde birleş- İpekçi'nin © Türkiye'ye kitaba iliskin olarak temaslara ve dünya sorunlarına ge Yunanistan” da da niş bir perspektifle ba p tedi başladı. kaa degerli bie gazeto kuşkular başgöstermişti olduğunu belirten Ecevit, m a İpekçi'nin son yıllarda ERANKFURT (ÖZEL) ürkiye'ye ekonomi T fas ardiai aal: ee $ yardım sağlanması için Piki yenu NE Ediş Almanya'da Yunan 


Alman hükümetinin çok sayıda Batılı ülkeyle temasa geçtiği açıklandı. 
Federal Almanya Dışişleri Bakanlığı bir bildiri yayınlayarak. Bonn hükümetinin, ABD, Fransa ve İngiltere'ye de danıştıktan sonra, geçtiğimiz Ocak ayının sonunda (Devamı sa.7, sü.3'de) 


Aylık gelirin üç bin lirası vergi dışı bırakılıyor 


ANKARA (ÖZEL) 
Vergi uygulamalarında değişiklikler yapan yeni yasa önerisinin bugün Millet Meclisi Genel Kurulunda ele alınması bekleniyor. Öneri Pazar akşamı Bütçe Plan Karma Komisyonunda kabul edilmişti. 
CHP Milletvekili Hayrettin Uysal ve arkadaşla- 


rının hazırladığı öneri; çalışanların gelirlerinde vergi dışı bırakılacak 


miktarı yükseltirken, gelir, gider, kurumlar, motorlu kara tasıtları, taşıt 

(Devamı sa.7, sü.5'de) 


istanbul Sıkıyönetim Mahkemesinde duruşmalara 

devam edildi 


İSTANBUL ( ÖZEL) 


Istanbul Sıkıyönetim Askeri Mahkemesinde yapılan duruşmalardan öğrenim özgürlü- günü engellemekten iki kişi 20 şer ay, sıkıyönetim yasalarına muhalefetten bir kişi 1 ay hapis cezasına mahkum edildiler. "Silahlı çete" kurmaktan' tutuklu olarak yargılanan Hamza Er ve arkadaşları ile sıkıyönetim yasasına muhalefetten yargılanmakta olan Erdanay Vural ve arkadaşları tahliye edilerek duruşmalarına tutuksuz olarak devam edilmesine karar verildi. 

16 Ocak 1979 tarihinde Karaköy'de 30 adet 
55 sayılı Ürün dergisiyle yakalanan Sami Gök adı geçen derginin içinde sıkıyönetim aleyhine 


(Devamı Sa.7, Sü.2'de) 


Dün 


AYETULLAH HOMEYNİ 


ŞAPUR BAHTİYAR 


İç savaşa karşı çıkan Bahtiyar: “iranda bir tek hükümet vardır” 


HOMEYNİ KENDİNE BİR BAŞBAKAN ATADI 


2 Homeyni'nin Başbakanı Mehdi Bezirgan 


© Bahtiyar halk oyuna 


Muhalefet lideri Aye - 


tullah Homeyni'nin İran' a dönmesinden sonra oraya çıkan yeni duruma 


tay başvurulmasını çözüm bulmak için giri- 


önerdi 


şimler sürdürülürken, Ho- 


(Devamı sa.7, sü.7'de) 


j Çiğdem Kömürcüoğlu ve Sabit Yürürdurmaz Tahran'dan bildiriyor 


Gümüşhane CHP İl Baskanı 


saldırıya uğradı ( İstanbul Sıkıyönetim Savcılığı, 


© Gaziantep'te vurulan gümrük memuru 


öldü 
HABER MERKEZİ 
CHP Gümüşhane li Başkanı Murat Öztekin in önceki akşam silahlı saldırıya uğradığı öğre: nildi 
Murat Öztekin'in Torul İlçəsinden otomobili ile Gümüşhane'ye gelir ken silahlı saldırıya uğra yınca heyecanlandığı, bunun üzerine otomobili ile bir kamyonun altına gire 


rek başından ağır yara landığı öğrenildi ADANA'DA 
4 Şubat günü, dört 
kişi Nihat Taşkın adındaki şahsın otomobili- ne bindikten sonra şöföre silah çekerek arabaya el koydular. Daha sonra aynı arabayla Sümerevler mahallesine giden kişiler 757 nolu (Devamı Sa.7, Sü.1'de) 


gazetemiz hakkında açılan üç soruşturmada görevsizlik kararı verdi 


: İSTANBUL (ÖZEL) 

Istanbul Basın Savcılığının gazetemiz hakkında işlem yapılmak üzere Sıkıyönetime gönderdiği üç hazırlık dosyası hakkında Sıkıyönetim Savcılığı görevsizlik kararı verdi . Dosyalar Basın Savcılığına geri gönderildi 

Yazıişleri Müdürümüz Aydoğan Büyüközden (Devamı sa.7, sü.6'da) 


kantılı ve kavgalı dönemde soğukkanlılığını ve sü- 


kunetini yitirmediğini söyledi. İpekçi'nin demokrasiyi, iç barışı ve birliği savunduğunu, 


bunun için çaba gösterdiğini hatırlatan Ecevit, (Devamı sa.7, sü.5'de) 


Şiddet eylemlerine karşı 


tasarılar Adalet Komisyonunda 


© Komisyonun gündemi dolu olduğundan, tasarıların yeni şekli bugün ele alınamayacak 


ANKARA (ÖZEL) Yeniden gözden geçirilmek amacıyla İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş tarafından geri istenen ve üzerinde düzeltmeler yapıldığı söylenen yeni tasarıların bugün tekrar Adalet Komisyonuna gönderilmesi bekleniyor. Adalet Komisyonu Başkanı AP milletvekili İsmail Hakkı Köylüoğlu komisyonun bugün saat 10.00'daki toplantısında hükümetten yasa tasarısının yeni şeklini isteyecek. Gündem dolu olduğu için tasarı- nın başka bir gün komis- 
(Devamı sa.7, sü.3'de) 


Ankara'da 4 bin görevlinin katıldığı 
arama-faramada 23 
tabanca yakalandı 

© Aramada, bazı yayınlara 


yasak olduğu gerekçesiyle elkondu 


ANKARA (ÖZEL) 
Merkez Komutanlıkla 


rna bağlı birliklerin ve Jandarma Alay Komutanlığının desteğindeki 


polis ekiplerinin önceki gün sabaha karşı düzenlediği operasyonda 23 tabanca yakalandı Kentin bazı hassas bölgelerinde önceden belirlenmiş lLedeflerde yapılan arama operasyonlarında. çeşit'i marka ve (Devamı sa.7, sü.3'de) 


Üniversile seg me ruklar meydana getiriyor ödeyecek 


Deng, Amerika gezisini tamamladı 


Beyaz Saray: “Sovyetler /e ilişkilerimize rekabet, Cine ilişkilerimize isbirlidi 


© Deng Siao-pıng, Çin ve ABD'nin birçok konuda ortak görüşe sahip olduklarını söyledi ` @Deng: "Iki ülke de Sovyet hegemonyasına karşı” 


giderlerimizi, sınava katılanlardan aldığımız paradan karşılıyoruz” 


smavı'na katılacak öğrenciler, 


"Her iki ülke de eşitlik temelinde ilişki kurmaya büyük önem veriyorlar." 


E 


Bu yıl aday kaydı için öğrenciler (Fotoğraf. 


Üniversite sınavları için başvurular başladı 


© Gündip: “Memur maaşından, bina kirasına kadar bütün 


15 Haziran Cuma günü yapılacak olan 
Üniversite Seçme Sınavı'na katılmak is teyen adayların başvuruları dün başladı 


Öğrencilerin 


akşamı sona eriyor. Yurtdışındaki aday ların başvuruları ise 16 Mart'a kadar de 


i hakim” 


müdürlüklerinde uzun kuy 


çocuklarına okutulan ve Türk düşmanlığını körükleyen bir kitap yasaklandı. Essen eyaleti Eğitim Bakanlığı ilkokul beşinci sınıflardaki Yunan çocuklarına okutulan Yunanca bir okuma kitabını çocukları Türkleri öldürme fikrine alıştırdığı ge- 


rekçesiyle yasaklattı ve toplattı 

Eğitim Bakanlığının böyle bir girişimine ne- 


den olan şikayet, "Yunan Ana Babalar ve Eğitim Görevlileri Derneği" tarafından yapıldı. Kitabın dernek tarafından belirtilen bölümlerinin tercümesini yaptıran Bakanlığın, yasaklama kararı alırken dayandığı kısımlardan biri şöyle 
“Günün birinde gemimi büyük toplarla donatıp Türkiye'ye yola çıkacağım. Türkiye'ye varınca, ilk işim Türkleri öldürmek olacak Bakanlık vasaklama kararını Bonn'daki Yunan Büyükelçiliğinin mütalaasını aldıktan sonra uygulamaya koydu. Yu nan Büyükelçiliği Eğitim Bakanına verdiği cevapta aynı kitaplar hakkında (Devamı sa.7, sü.3'de) 


Gazeteci 
Cengiz Polatkan davasında sanıklar birbirlerini suçladı 


ANKARA (AA) 
Gazeteci Cengiz Polatkan'ı öldürmekten sanık olarak Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanıkların 24 ile 
30 yıl arasında hapisleri 
istendi, Gazetecinin avukatı VedatKaradereli ise olayın basit bir pavyon kavgası olmadığına işaret ederek sanıklar hakkında TCK 448, maddesinin uygulanmasını istedi. 


Yazısı 7. sayfada 


yaklaşık 1 70 milyon Abdullah KURTAY) 


Olayın sanıklarından Mustafa Kürekçi, Aliyar Akbaş'ın Polatkarın 


HABER MERKEZİ kafasına şişe ile vurduğunu ve ölümüne neden olduğunu söyledi. Sanık Aliyar Akbaş ise bu suçlamayı kabul etmeyerek Tacettin Büyükhanlı'nın kendisine para teklif ede- 


(Devamı sa.7, sü.3'de) 


başvuru süresi, 19 Şubal 


(Devamı, Sa. 7 Sü, 10'da) 


a 4 


Şubat 1979 


6 : 


Kaderde Aydınlık'a da yazmak varmış. Ne yapalım başa gelen çekilir. İnanın bu mektubu yazarken son derece elem ve hüzün içerisindeyim. Derdim dünya- dan büyük. Ama sizler belki de beni anlayamayacak, sorunlarımı pahalılığa karşı tedbirler tartışması ile bağdaştıramayacaksınız. Sorunlarımı son derece şahsi görecek ve mektubumu çöp sepetine atacaksınız. 

Fakat ben hiç de öyle (o düşünmüyorum. 
Kimbilir kaç aile reisi benimle aynı duyguları paylaşmakta ve kafasında aynı huniyi taşımaktadır. Ne kadar haklı olduğumu mevzuyu ele aldığım zaman göreceksiniz. 

Hamdolsun akarı olan, varlıklı, köklü bir sülalenin evli ve üç çocuklu bir ferdiyim.Üç çocuğumdan başka bir de karım var. İşte mesele buradan başlıyor.Bir karım var ve ben onunla 

" evliyim. Ne var bunda, diyeceksiniz. Haklısınz. 
Belki sizin de bir karınız hatta üç-dört çocuğunuz vardır, Durumunuz da iyi değildir. Patlican sapının nasıl pişeceğini, zeytinin nasıl yenmesi gerektiğini düşünüyorsunuzdur.Çok haklısınız. 

Peki ya benim sorunum? Ben haklı değil miyim? Belki Türkiye ekonomisinin belini doğrultmak hatta yedi 

düveli, bize borçlu hale 

götirilek mümkün ama 


benim sorunumu ÇÖZ, 


mek ne mümkün. 


Bunu ( hastalığımla uğraşan sinir hastalıkları mütehassısı doktorum da böyle görüyor. 
Hasta oldum ben. Hastalığım boya karşısında aşağılık duygusuna kapılmak ve boyayı fela, ketle sonuçlanan bir hayatın başlıca müsebbibi olarak görmek. Boya deyince sakın aklınıza badana boyası, ayakkabı boyası gelmesin. Benimkisi makyaj boyası. 
O da değil, karımın boyaları.Aman aklınıza birşey gelmesin, beni bu hale sokan Sürme, oje, dudak boyası değil, Sade bir makyaj yakıştirana yakışır da.Benim dediğim, benimkinin boyanması, onun düşkünlüğü. Bu 'düşkünlü- gün getirdiği maddi ve manevi çöküntü. 

Canım sen varlıklı bir adammışsın ne dert ediniyorsun demeyin. 
Mektubumun tamamını okuduğunuzda bunun şahsı değil, toplumsal bir problem olduğunu göreceksiniz. 

Şimdi size Diorisima, İntimate 1250, Moisture Response diyecek olsam, bu sözcüklerin sizde yarattığı kanı kocaman bir soru olacaktır. Belki de söze latince bir atasözü ile başladığımı düşünüp tercüme etmemi bekleyeceksiniz. Sizler öyle ama ya eşim? Hemen 


ERKAN YÜCEL 


© Aydınlık A meclisi 


i Boyalardan tırlamış Sevket in mektubu 


KARIM 


Böyleydi 


Böyle oldu 


BEN 


anlayacaktır beni deli eden bu İltimate 1250' leri, beni ezen bu Petti-Pat'ları. Hemen anlayacaktır bunların makyaj malzemeleri olduğunu. 
Hele Skin Dew adını duysa hemen zevkten dört köşe olur. Hemen ısmarlayıverir Avrupa'- ya gideegk olanlara. 

«Bütün bu beyalar, bu ilaçlar onu güzelleştiriyor mu yoksa. çirkinleştiriyor mu hiç düşündüğü yok. Onun suratı çarşamba pazarına döndüğü gibi benim bütçe de Müezzinoğlu'na döndü, Her geçen gün eriyor, bitiyorum. Kadının gözünü boyaylan boyamışlar. 

Ağzımı açıp da >Hanım şu yatma zamanı sürdüğün şeyin ne anlamı var diyecek olsam. Hemen yapıştınr. 

— Sen ne anlarsın sanki. Bu sürdüğüm Skın Dew Visible Action Night Cream'dır. Uyku esnasında PH dengesini ve ideal nem seviyesini" muhafaza ettiği gibi emilasyon faaliyetini tamamlayıp cildimi yirmi günde yumuşak ve kaygan bir hale getirecek. 
Boşuna 400 lira fiyat koymamışlar ya. Hadi hadi, fazla konuşma. 

Nasıl konuşmam söyleyin? Kendi kendime de konuşamaz mıyım? 
Topaz, spırey, parfüm. 
boyalar. Farlar! Boyalar! Pembe, sarı, gri. 
renk renk farlar. Yaldızlar, yıldızlar uçuşuyor. Her yer kokuşu yor. Kremler. Diz kapagı, dirsekler için tüp tüp kremler, kavanoz kavanoz cadaloz. Ase- ton, asit, siyanür... 

Hay allah Maks Faktör bulunmuyor. İpekler Fransa yapacaklarmış onlara ısmarlayalım bari, Ah Paris kozmetik diyarı! 

Ya böyle işte. Aye Liner göz kremi 150 lira. Helena Rubinştayn, 


frenkiştayn, Moisture Response 400 liraya nemlendiriyor. 


Yarın suratımı gerdi- 


Böyleydim 


receğim, estetikçiye randevum var, Ne dersin öbür gün de burnumu değiştireyim mi? 
Ama burda cesaret ede, miyorum. Ne öyle Şaziyenin burun delikleri kocaman kocaman olmuş. Nalan'ın bumuda düşmüş » ° Korkuyorum. 
Sen ne dersin Şevket? 

Bizim ev böyle işte. 
Köylü im“ topraktan ne kadar buğday biceceğini nasil bilirse bizim hanım da epilasyonun cm2 hesabını o kadar bilir. Ne midir epilasyon? Vücuttaki tüyleri yeni bir metotla yolmaktır. Santimi 200 liraya yolunuyor bizim hanım. Ya ben? Ben kaça yolunuyorum? Mizampli, bigodi, diorrisima... Boyalar mor, eflatun, sarı. Her gün ber- 


kokular... Şanel No: 
5 1500 lira. Liralar, 
liralar. 

Bir bahar akşamı 


rastlamıştım ona, sürme gözünde rastık karşısında, al al yanaklarıyla sevinçli bir telaş içerisindeydi, bal yemiş gibi olmuştum ilk gördü. 
gümde. Ama şimdi. Boyalar lingo lingo boya-LAT 

Şimdi hak verdiniz mi bana? Benim derdim de toplumsal değil mi? 
Benim yerimde siz olsanız ne yaparsınız? Bu hesabın altından nasıl kalkarsınız. Belki sizin çıkaracağınız liste benimki kadar kabarık olmayabilir. Ama gene de buradan yapacağınız tassarrufla zeytini daha rahat yiyecek, patlıca- nın sapıyla uğraşmaya- 


berde. Saçını sarıdan sa - rıya boyatırsa 400 lira, sarıdan siyaha 1000 lira. Her gün başka renk- te, başka şekilde saçları. Bir gün esmer, bir gün kumral, sarışın, moruşun. Manikür, pedikür epikür... Suratı 15.000 
liraya gerilecek, burnu 40.000 liraya havalanacak. Burun, diz kapağı, topuk. Tırnak, kirpik, maskara, soytan. Cim- biz, makas, balta. Balta... Baltalar elimizde uzun ip belimizde. Bal- 


ta. Baltalimanındaki ku-' 


aför. Kokular, 


caksınız. 

İnanın sözüm makyaj yapan her kadına değil. Benimki benimkine. Allık da olur Sürme de. Benim sözüm parfüme. Parfüme.,. Füme, gri, bembe, mor... 
Boyalar, boyalar... 
Kamyon kamyon boyalar, vah zavallı dövizler, kâmyon, kamyon dövizler, tır kamyonu, tır tirrrr... Tırnak cilası turrr, pedikürrrr... Puan puan şampuan, çok çok iyi şampuan.. 
Doktor bana bir çare 

Tirlamış Şevket 


Hukukun üstünlüğü ilkesini gerçekten benimsiyorsak 


n UKUKUN üstünçekten benimsiyor, toplumsal yaşamımızın vazgeçilmez bir ögesi olarak kabul ediyorsak; "'Kontrgerilla Harekâtının" üzerindeki kara örtüyü kaldırıp atmamız gerekir. Aksi halde gelecek kuşaklara ilginç bir demokrasi anlayışı bırakmakla kalmayıp; onlara, telafisi olanaksız acı-mirast armağan ederken, tarih önünde “çağına tanık" olmayan aydınlar-hukukçular olarak yargılanacağız. 
Devlet örgütünde tüm kurumların çalışmalarını düzenleyen temel yasa ve ilkeler vardır. Bunların en önünde de toplu halde, fakat barış içinde yaşamak gelir. Kurumların her türlü çalışmaları tüm öteki yasal düzenlemeler- den önce bu erekle sınırlanabilir. Toplu halde ve barış içinde yaşama idari-siyasi-askeri ve yargısal çalışmaların | sınırlarının tesbitinin en temel-değişmez ölçüsüdür. İdari-askeri ve öteki çalışmalar insan hak ve özgürlüklerini ortadan kaldıramayacağı gibi Anayasamız gereği özüne dokunamaz. 
Sadece, asıl ereğin gerektirdiği ölçüde sınırlandırabilir. Bunun en somut örneği olağanüstü bir yönetim olan ve yasal dayanağını Anayasamızda bulan sıkıyönetimdir. Kaldı ki; bu yönetimde dahi sıkıyönetim komutanları, idari, askeri ve yargısal çalışmalarını, Bakanlar Kurulu kararında belirtilen neden ve hükümetin izlediği erekle sınırlarlar. 


, „Devletimizin de taraf 


olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 
15. maddesi aynen şöyle demektedir: "Savaş ve ulusun varlığını tehdit eden öteki genel bir tehlike durumunda, taraf devlet ancak, durumun gerektirdiği oranda ve devletler hukukundan doğan öteki yükümlülüklere zıt olmamak koşuluyla işbu sözleşmede öngörülen yükümlülüklere 


KAYSERİ 


HALKIN SESİ 


GAZETEMİZİN SAHİBİ 45 MİLYON HALKTIR 


Veli Orbay Özgür 


aykırı önlemler alabilir." 


Tüm devlet kurumları- nın olağanüstü durumlar- da dahi ancak "durumun gerektirdiği oran"'la sınırlı önlemler alabileceği kabul edildiğine göre, "kontrgerilla harekatı önlemleri" hangi olağanüstü durumun gerektirdiği oranda önlemlerdir? Sonra, Kontrgerillanın halkımıza: uyguladığı zulüm “devletler hukukundan doğan öteki yükümlülüklere zıt" değil midir? 

Bu soruların hemen yanında öncelikle şu gerçek kabul edilmelidir: Geçen yıl, TV'de günlerce Ecevit-Demirel diyaloğunun tanığı olduk. Atışmanın Sonu, halkımızın zararına olmak üzere "'belirsiz bir ifade ile" noktalandı. Mamafih bizi ilgilendiren yönü, Kontrgerillanın gerek kuruluş ve işleyişi gerekse bunun ereği ile bu "harekattan" kimlerin haberli olduğudur. 

Aydınlık gazetesinin 10-20 Temmuz 1978 sayıları dikkatle incelenecek olursa; Kontrgerilla harekatının ereğinin, örgütün en yetkili sayılabilecek kişilerince bile, açık olarak, "içe dönük" bir "istikrar harekatı" olduğunun ifade edildiği görülecektir. Aslında yüzlerin üzerinde ilgiliye dağıtıldığı bildirilen belgenin incelenmesinden de açık olarak anlaşılmaktadır bu. 

Silahlı o Kuvwvetlerimizin hangi ölçüde, ne zaman “iç güvenliğin istikrarına"" özen göstereceği başta sıkıyönetimi düzenleyen Anayasamız olmak üzere 4 Ocak 1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmetleri Kanununda belirtilmiştir. O halde Kontrgerillanın yasal dayanağı- nın bulunamayacağı orta- 


dadır. Hele, Özel Harp Dairesinin bazı uygulamalarının (Kontrgerillayı ilgilendiren olsa gerek) Silahlı (o Kuvvetlerimizin en üst kademesinde bulunan Genelkurmay Başkanının bilgisi dışında olduğu da iddia edildiğine göre, Kontrgerillanın Silahlı Kuvvetlerin "görevi gereği" örgütlediği bir kurum olduğu savunulamaz. 
Kaldı ki, Kontrgerillanın halka uyguladığı baskı, zulüm, işkence, sabotaj işlemlerini "iç güvenliği istikrar altında tutma harekatı" olarak kabul etmek, çağdaş toplumsal yaşama ve çağdaş hukuk devleti anlayışı ile de bağdaşmamaktadır. 


Tüm yasaların en temel çıkış noktası biliniyor ki, Anayasadır. Anayasamızın değil işkenceyi, angaryayı bile kesinlikle yasakladığı tartışmasızdır. Şu halde, Kontrgerilla çalışmaları- nin yasal dayanağını nereden almıştır? AYDIN-LIK Gazetesinde tüm yaptıklarıyla, Türk halkının bilgisine sunulduktan sonra, kendini ve yaptıklarını teker teker ele verènlerin "itirafları" yasalar karşısında ne gibi bir anlam taşımaktadır? İşkenceci bir eski avukatın suçu sabit görülerek, barodan kaydının silinmesi bir şeyler anlatmıyor mu? 


En sade bir yurttaşımız bile, Lozan'da, İnsan Hakları Evrensel Bildirisinde, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde, Anayasamızda imzası bulunan "Türk Devletinde" “İŞKENCE YAPILA-MAZ" hükmünün varlığını bilmektedir. Biri çıkıp da, "ben işkenceciydim" diye itiraf ediyorsa tüm yaptıklarına gereken düşünülmelidir artık. 


45 milyon halkımızın 
birlik ve bütünlüğe en çok gerek duyduğu yıllar içindeyiz. Yaranın kabuklaştırılmasına çalışılması çıkar yol değildir. 
Türk halkının bağrında yarałar açan, yıllarca sürecek acıyı, bölünmeyi körükleyenler görülmeli ve gereken yapılmalıdır. 

Gizliliğe, içtensizliğe, iki-yüzlülüğe değil, halkımızın, yılların içinden getirdiği içtenliğe, fedakarlığına-sevgisine güvenmeliyiz. 

Hükümet çok zor koşullar altında olabilir. Ama en zor koşul dahi şu gerçeği ounutturmamalı: K.Maraş katliamı gözler önündedir. Yurdumuzun öteki bölgelerinde, K.Maraş katliamı yeniden canlandırılmağa çalışılıyor. 
Tunceli TİKP İl Başkanının açıklamaları bir kez daha okunnaalıdır. İktidarıyla-muhalefetiyle yurtsever milletvekili ve senatörleri oyürütmeğe yardımcı olmağa çağırıyorum. 

Kontrgerilla örgütünün yasallığından öte, gizliligini, gizliliğinin "ifşa edilip-edilemeyeceği"' konusunda yargıçlarımızın ve Türk adaletinin en doğru gözlem ve değerlendirmeyi yapacağına inanıyorum. Bu ülkede Kontrgerillacılar varsa, "'yargıçlar da"' var. 

Mamatih burada bir kez daha Adalet Bakanımız Sayın Can'a, anarşi ormanında ağaçlara degil, ormana bakmasını önerirken, CHP K.Maraş Milletvekili Sayın Hüseyin Doğan'ın CHP Grup Toplantısında söylediği acı gerçeği yinelemek istiyorum: ", . .Ama inanın Kubilay'ın başını kesen Derviş Mehmet, K.Maraş katillerinin yanında temiz kalır. Hiçbir yerde AĞACA (o ÇİVİLENİP KURŞUNLANMADI İN-SANLAR. Hiç bir yerde oturdukları evler kundak- 


“lanarak diri diri yakılma- 


dı insanlar. Yaşlısı-genci, kızı-çocuğu-bebesi İle: 


Maraş katllamı bana öğrencilik yıllarımı hatırlattı 


Kayseri iline bağlı Pazarören Köy Enstitüsü 
1940 yılında açılmıştı. 
Bu okulda 1944-1949 öğretim yılları arasında öğrenciydim. Öğrenci kadrosunun çoğunluğunu köylüler teşkil ediyordu. 

Kayseri iline komşu olan Yozgat, Niğde, Sivas illerinden de öğrenci alınmakta idi. Okula başladığımız yıllarda her il- den gelen arkadaşlarımızia ilişkilerimiz iyiydi. 
Kollektif bir yöntemle bir aile efradı gibi geçiniyorduk. İş üretimimiz olsun, derslerimiz olsun, verimli oluyordu. Ne yazik ki yıllar ilerledikçe gerici zihniyet okulumuza Alevi-Sünni nifakını soktu 


Önceleri kardeşçe geçinirken sonradan birbirimize acayip bir şekilde bakmaya başladık. Biz onlara "Git ülen, siz Alevisiniz" diyorduk. Onlar da bize "Git ülen siz de 


Yezitsiniz." Daha sonra yumruklaşmalar, sopalı saldırılar, birbirini izliyordu. Ardından gruplaşmalar. başlıyor, kavga yapma günleri düşünülüyordu. 


İşte o gençlikteki kıymetli günlerimiz bu gibi zararlı şeylerle dolu. Sonu gelmeyen kötülükler, sonu gelmeyen ard düşünceler devam edip duruyor. 


Aklını olumlu yöne kullanan bazı arkadaşlar, “Bu okul devletin okulu, bizim kadar onların da burada okumaya hakları var. Onlar da bizim gibi insan” diye düşündük. 
“Biz bu kötü niyetimiz- den vazgeçelim. Arkadaşlarımızla Kavga yapmayalım deyip kendimizi toparladık. Derslerimize, işimize daha sıkı bir tutumla sarıldık. 


Hiç unutmam Alevilerden Aslan Bektaş, bir 


gün yanıma gelip sokuldu: "Kardeşim Mehmet, sizin Yezidlerle halen geçinemiyoruz. Siz ise bize hiç saldırmıyorsunuz. Bize göre dersleriniz de iyi dedi. Ben Aslan Bektaş'a “Kardeşim biz bu okulda birbirimizle kavga etmeye gelmedik, okumaya geldik. Biz bir grup arkadaş sizi farklı görmüyoruz. Biz ne isek siz de osunuz” dedim ve birbirimize sarıldık. 

Onlardan birkaç arkadaş da iyiniyetli olduklarını söylediler. - Böylece bizi kışkırtan okul dışındaki güçlerin sinsi çalışmalarını kırmış olduk. 
Yine ne yazık ki, bizdeki bazı vurucu güçler, kaba kuvvet yöntemlerini yenemediler. (o Çatışmalara devam ettiler. 


öğretmen olduk, köylerimize gittik. Köy çocuklarına okuma yazma öğrettik. Halkımıza iyi yönde örnek olmaya çalışarak ömür verdik. Bugün o arkadaşlarla görüşüyorum.  İdeolojilerine bakıyorum, kaba kuvvetten vazgeçmeyen kişilerin MHP'nin safında yer tutmuş olduklarını görüyorum. Çocuklarını da bu çizgiye sokmuşlar. 

Emekçi çocukları düşünmelidirler, bizi birbirimize kır düşman etmeye çalışanlar, bizi birbirimize kırdıranlar kimin için 


çalışıyorlar? Halkın mutluluğu için mi, yoksa kendi maddi rahatlıkları- nın devamını korumak için mi? Elbette ağalar, beyler biliyorlar, emekçiler birlik olursa devrimci mücadelesini ilerletecekler çoğunluk halkın mutluluğunu getirecekler, biz rahatsız olacağız. 


Bir emekli öğretmen 


Sıra kimde? 


Her kafadan bir ses çıkıyor görüyorsunuz. 

Ortalık ana-baba günü adeta. Tam bir kaos... 

Zeytinyağı gibi üste çıkmak isteyenler de yok değil hani ! 

İpekçi için 3 Şubat 1979'da yazdığım "Son Dakika" yı hatırlayın lütfen. 


Ne demek istediğimi daha iyi anlarsınız. 


Aklımızı başımıza toplamanın zamanıdır. 

“Yapanların elleri kırılsın"* yollu kınamalarla katliamlar durmuyor, Abdi İpekçi de maalesef geri gelmiyor. 

“Usta avcı!” sanki babasının ormanında avlanıyormuşçasına rahat... 

Elbette rahat olacak. 

Çünkü "usta avcı''nın Devlet içinde kökleri var! 

Basın içinde destekçileri var! 

Siyasiler içinde şakşakçıları var! 

O halde elini-kolunu, sallaya-sallaya niye avlanmasın "usta avcı”? 

Niye meydan okumasın? 

Ve tespihe dizer gibi niye serisini tamamlamasın? 

İşte “dördübiryerde bir örnek seri size: 

Bir Belediye Başkanı: Hamit Fendoğlu... 

Bir Savcı: Doğan Öz... 

Bir Öğretim Üyesi: Bedrettin Cömert... 
Bir gazeteci: Abdi İpekçi... 
Sırada daha kimler var kimbilir? 
Yarın, öbürgün sıranın bir Bakan'a hatta 


onun da yukarısına (!) o gelmeyeceğini kim garanti edebilir? 
Sahi kim garanti edebilir? 


* kk 


Karamsar değiliz. Henüz herşey bitmedi. 

Tabii biz istersek bitmedi. 

“Basın” olarak birleşmeli, dördüncü kuvvet olduğumuzu cümle aleme göstermeli ve cinayet şebekelerinin üzerine " elbirliğiyle. gitmeliyiz. 

Dün söyledik, bugün yine söylüyoruz, 

“Eli-kanlı kim olursa olsun ona karşı tavır almaya hazırız." 

Acaba bazı meslektaşlar da, onlarca aydının kanına giren sağ'da ki karanlık odaklara karşı tavır almaya hazırlar mı? 

Döktükleri gözyaşları sahte değilse ve Abdi İpekçi'nin anısına bir parçacık saygıları varsa yapsınlar bunu. 


DÜZELTME 


Dünkü gazetemizde Lütfü Oflaz'ın "Ülkücü: nün Türküsü" başlıklı yazısında önemli tashih hataları olmuştur. Yazının başını düzelterek yeniden yazıyoruz. Okuyucularımızdan özür dileriz. 

“Önce hepbirlikte şunu okuyalım sonra konuşalım: 

"Yıllardan beri sürdürülen çarpık kapitalist sanayileşme politikası ile büyük ölçüde başarılan, Türkiye'yi| dışa bağımlılaştırma çabası bugün| büyük bir mesafe katetmiştir. Çarpık kapitalist sanayileşmenin gelip dayattığı iktisadi buhran, emperyalizmin kök Salacağı müsait zemini! hazırlamıştır. Türkiye; iktisadi bakımdan sömürü alanı, siyasi bakımdan dünya sömürü siyasetinin kuklası ve şâkşakçısı, askeri bakımdan emperyalist; sistemin güvenliğini temin eden, az gelişmiş ülkelere saldırılarda üs olarak kullanılan| bir karakol durumuna getirilmiştir.” 

Ayrıca yazının 20. paragrafında yer alan yeni" kelimesinin doğrusu "aynı"dır. Düzeltir, özür dileriz. 


DAL SA IN 
FASON İPLİK İMAL ETTİRİLECEKTİR Sümerbank Defterdar Yünlü Sanayii Müessesesince 210 Ton 3 5 no. ipliği (3316 HCOI) ve 170 Ton 6 no, ipliği (5406 HG) şartname şartları dahilinde fason olarak imal ettirilecektir, 
Kapalı zarfla teklif verme günü 12.2. 1979 
saat 15.00 e kadardır. 
Bu işe âit geçici teminat ton başına 750 -TL, dır. i g 
Bu işe ait şartname Müessesemiz Ticaret Müdürlüğünden temin edilebilir. 
Müessesemiz 2490 sayılı kanuna tabi değildir, SÜMERBANK 
DEFTERDAR YÜNLÜ SANAYİİ MÜESSESESİ 
Eyüp. İst 23 32 50 
(Basın :10982 — 136) 


SOLDAN SAĞA: 1) Kırsal alanlar- dan, kentlere göç eden yoksul halkın ko- 
'nut sorununa getirdiği pratik çözüm - 


Tersi bir harfin 


okunuşu. 


2) Geri 


alınmak üzere, birine teslim edilen şey - Tersi devam ettirme. 3) Tersi varlıklı ve mevki sahibi olup, özellikle sevilmeyen kişilere halk arasında verilen ad - Haberci. 4) Tersi yaprakları salata olarak ye- 


nen, baharlı bir bitki - 


Orhan Kemal'in 


en çok okunan romanlarından biri. 5) Yalnız başına olan - Bağlı (eski dil) - Müzikte kalın erkek sesi, 6) Türk usulü, doğu usulü. 7) El işleri için kullanılan seyrek dokunmuş ke- 


ten bezi - kışın yağar - Tersi ceset. 


TMMOB'ye bağlı bir odanın simgesi. 8) Tersi 


BULMACANIN ÇÖZÜMÜ 


YUKARIDAN AŞAĞI: 1) Kalıtımla ilgili olayları inceleyen bilim dalı. 2) Belirti, ipucu (eski dil) - Tok karşıtı. 
3) Vitrin. 4) Tersi adet, sayı - Bir çoğul eki. 5) Tersi kadar, değin - Bir mutfak aleti. 6) Belli bir enerji verildikten sonra, kendi kendine işleyebilen (aygıt). 7) Tersi Ankara'- nın su ihtiyacını karşılayan iki barajın adı ya da değnek. 
8) 'Da' bağlacının ince şekli - Tersi kötülükçü (eski dil). 9) Olumsuz koşullara rağmen korunan iyimserlik, ümit. 10) ABD'nin güneyinde bir eyalet. 11) Tersi başıboş, serbest (eski dil) - Kimyada Mangan'ın simgesi. 12) Kübizmin en önde gelen temsilcisi olan ve 1973'de ölen İspanyol ressamı. 


,6 Şubat 19/9, 


ABD'de şahinlerin 


etkinliği artıyor 


Cumhuriyetçi Parti Senatörü Jackson, Başkan Carter'ın Şahinler ile Güvercinler arasında yalpalayan siyasetini eleştiriyor. Sovyet tehdidine karşı daha kararlı bir çizgi izlenmesini talep ediyor. 


Carter'ın denge politikası ve SALT konusundaki tutumu 


şiddetle eleştiriliyor 


@ Cumhuriyetçi partili 95 senatör -bir bildiri yayınlayarak, Carter”in Sovyetler'in saldırganlığına karşı kayıtsız kaldığını açıkladılar 


BUTTO'NUN 
CEZASININ 
İNFAZ TARİHİNİN AÇIKLANMASINA iKi GÜN KALA 


eölüm cezası kesinleşirse Butto 
8 gün içinde 
idam edilecek 


İSLAMABAD (AA) Pakistan'da eski başbakan Zülfikar Ali Butto hakkında verilecek mahkeme kararı öncesinde youn bir tutuklama kampanyası başlatıldı. Butto hakkında verilen ölüm cezasının kesinleşmesi halinde düzenlenebilecek büyük protesto gösterilerini engellemek amacıyla girişilen tutuklamalar çok geniş boyutlara ulaştı. 
Pazar günü başlayan tutuklamalar sırasında, Pakistan Halk Partisi yöneticilerinin evlerine baskınlar ya- 
“pıldığı ve bu kişilerin { yataklarından alınarak “götürüldüğü bildirildi. 
lk iki gün içinde kaç kişinin (o tutuklandığı kesin olarak bilinmemekle birlikte, yalnızca Pencap eyaletinde bine yakın insanın cezaevlerine doldurulduğu tahmin ediliyor. 
Çok sayıda insanın ise yakalanmamak için kaçtığı ve gizlendiği bildirildi. 

Pakistan'ın birçok kentindeki cezaevleri- nin daha şimdiden eski milletvekilleri, senatörler ve Halk Partisi militanları ile dolduğu belirtildi. 

Pakistan Halk Partisi'nin bir yetkilisi, Butto ölüm cezasına mahkum El za. 
man da böyle bir tutuklama kampanyası başlatıldığını hatırlatarak, "bu deneye sahip olan bazı kişiler tutuklanmadan kaçmayı başardılar" dedi. 


MAHKEME KARARI 
BUGÜN 
AÇIKLANACAK 


Öte yandan 1977 
Mart ayinda ölüm cej zasına çarptırılan Butto hakkındaki son kararın bugün Yüksek Mahkeme tarafından açıklanması bekleniyor. Butto'nun temyiz isteği üzerine davaya eniden bakan Yüksek ahkeme, ölüm cezasını onaylarsa, Butto için tek ümit Devlet Başkanı Ziyasül Hak'- ın af yetkisini kullanmasına kalıyor. Devlet Başkanının da ölüm cezasını onaylaması halinde, eski Başbakan Butto sekiz gün içinde asılarak idam edilecek. 


WASHİNGTON (ANKA) 


ABD'de Cumhuriyetçi Parti Senatör ve Milletvekilleri Başkan Carter'in Sovyetler Birliği karşısında izlediği dengeci politikayı ve SALT TI anlaşması ile ilgili tutumunu şiddetle eleştirdiler, 


Maryland Eyaletinin Easton kentinde düzenlenen bir Cumhuriyetçi Parti toplantısında Senatör ve Temsilciler Meclisi üyesi tarafından tespit edilen konuyla ilgili görüşler bir bildiriyle basına açıklandı. 


Bildiride, Carter'in Sovyetler Birliği'nin saldırgan tutu a kayıtsiz aldığı o etler Birliği'nin siyasi hedeflerini tahmin etmekte, ya geç kaldığı, ya da hatalara düştüğü dile getiriliyor. 


Carter yönetiminin SALT II anlaşması konusundaki tutumunu da 


eleştiren Cumhuriyetçi Parti bildirisinde, "Anlaşmaya, ABD ve Sov- 


yetler Birliği arasındaki tüm askeri ve siyasi ilişkiler çerçevesinde yaklaşılmalıydı" deniliyor. 


yosu, 


Cumhuriyetçi valiler ve mahalli parti yöneticileri tarafından da benimsenen bildiri, Cumhuriyetçi Parti'nin Carter'e 


iddetlendiğini şimdiye kadar Sovyetler karık inin 


Radyo konuyla ilgili haberini, “Şimdi artık görevimiz Vietnam saldırganlarını yok etmek ve ülkeden tamamen kovmak için halk savaşını hızlandırmaktır” sözle- 


konusunda yönelttiği en Pnom 

sert eleştirileri yansıtıyor. açıkladı. 
Gözlemciler, SALT 


II'yi onaylatmak için senatonun üçte iki çoguniuğunun "evet" oyuna ihtiyaç duyan Carter'in işinin iyiden iyi- ye zorlaştığını belirtiyorlar. 


Çin'de 

maddi teşviklerin siyasi çalışmayı önlememesi gerektiği belirtildi 


PEKİN (ANKA—DPA) 

Çin Halk Cumhuriyeti'nde dört modernleşme hareketi ile birlikte bazı fabrikalarda yürürlüğe konan maddi teşvik sisteminin bazı sakıncaları da beraberinde getirdiği kaydedilerek, bu sistemin "'ideolojik-politik bilincin yükseltilmesi" görevini tamamen geri plana itmemesi gereğine dikkat çekildi. 

Çin başkentinde yayınlanan "Pekin Günlüğü" gazetesinde, bir fabrika Komünist Parti Sekreteri imzası ile yayınlanan yorumda, bazı işçilerin kendilerine daha az prim verildiği gerekçesiyle öteki üretim birimlerinin işlerini aksatacak eylemlere giriştiklerine işaret edildi. Yorumda, Dörtlü Çete dönemindeki "siyasi tartışmalar" ortamına girilmeksizin, üç cephede siyasi faaliyetlerin yoğunlaştırılması gerektiği belirtildi. 

Yorumda sözü edilen üç cephe, "Üretimin yükselmesi ve teknolojik devrim", "Üretim kalitesi ve üretim disiplini" ve "Çin'in geri kalmışlıktan kurtulması için teknolojinin geliştirilmesi" olarak sıralandı. 


riyle tamamladı. 


Sanayi, tarım, bilim ve teknoloji ile nilli savunma alanında büyük atılımlar yapmak için amaçlanan 4 modernleşme hareketi, Çin Komünist Partisinin tespit elliği 3 temel lalimal uyarınca gerçekleştiriliyor. Bu talimatlar, sınıf mücadelesi, üretim için mücadele ve bilimsel deneyler için mücadele olarak belirtiliyor. 
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Àg | yeni bir çağrı yaptı 


Kore, 


anavatanın birleşmesi için 


© Pyonyang yetkilileri 
20 Şubatta bir toplantı 


AE) 
yapılmasını istiyor 

PYONGYANG 

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeli resmi 

haber ajansı, Güney Kore ile birleşmek ama 

cıyla yapılması tasarlanan loplanlımn bir an 


SOVYETLER BİRLİĞİ'NİN İŞGAL ALTINDA TUTTUĞU KURİL ADALARINDA YENİ ASKERİ ÜSLER KURMASI ÜZERİNE 


Japonya, Rusya ya 


BANGKOK (AJANSLAR) Demokratik Kamboçya'nın Sesi Rad-Kamboçya'da karşı verilen silahlı savaşın düşmanın artık inkar edemeyeceği boyutlara vardığını açıkladı. Radyo, son birkaç gündür süren çatışmalarda 700 Vietnam askerinin safdışı edildiğini, 18 düşman tankının da tahrip edildiğini duyurdu. 

atışmaların her 


işgalci 


Kamboçya'nın Sesi 


önce başlamasını istedi 


İkili görüşmelerin başlaması için bir hazı 


lık komitesinin 


kurulmasını 


öneren Pyong 


yang yelkilileri, 1972 yılının Temmuz ayında 


kurulan tesinin"'de 


talep elti 


Kore Demokratik 


taraf yetkililerinin 38 


arınmış bölgede 


“Kuzey-Güney Koordinasyon 


çalışmalarını 


Halk 


bulunan 


Koi- 


yoğunlaşlırmasını 


Cumhuriyeli, iki paraleldeki askerden Panmunjom altey 


kes karargahında 20 Şubat günü hir toplantı 


yapılmasını arzuladığını açıkladı Yeniden 


“Kore-Anavatanın Demokratik de yayınlandı. 


Cephe" 


Bu istem, 
Birleşmesi İçin 


örgülünün bir bildirisin 


Pyongyang Radyosu, anavalanın birleşme: si için yapılacak olan toplantılara, birlikten yana olan bütün ülkelerin ve kuruluşların ka- 


tilabileceğini açıkları, 


bir protesto notası verdi 


« Protesto notası, "içişlerine müdahale anlamı taşıdığı” gerekçesiyle Sovyetler tarafından 


reddedildi 


Rusya, Güney Kuril Adalarına 5-6 bin kişilik yeni bir askeri 


birlik yerleştirdi 


İşgalci Vietnam kuvvetlerinin elindeki Rus yapısı tanklar Devrimci Halk Ordusunun roketatarlarından kurtulamıyor. 


KAMBOÇYA DEVRİMCİ HALK ORDUSUNUN BAŞARILARI SÜRÜYOR 


Son bir kaç günde 


Vietnam'a 


eçen gün daha da irten Demokratik Radyosu özellikle en'in güneyindeki Takeo kenti çevresinde yoğun çarpışmalar olduğunu 


Kukla hükümet ise bu gelişmelerle ilgili olarak çelişkili açıklamalarda bulunu- 


Jivkov'un 


JİVKOV, VİETNAM VE 


KAMBOÇYA'YA GİDECEK 


Bulgaristan Devlet Başkanı Todor Jivkov'un önümüzdeki ay içinde Vietnam'a gideceği, fırsat bulursa Kamboçya'ya da geçmek redig bildiriliyor, 

u gezisi ile ilgili haberler gizli tutulmaya çalışılıyor, 


SİHANUK, DİRENME SAVAŞINA KATILMAYA KARAR VERDİ 


Alman DPA Ajansı, Prens Norodom Si- 


700 Vietnamlı safdışı edildi 


e Sihanuk direnme savaşına katılmak için Pekin'e gidecek 


yor. Barış Konseyi Toplantısına katılmak üzere Doğu Almanya'ya gelen Hükümet Genel Sekreteri Ros Samray, bu haberleri yalanlarken, bazı hükümet yetkilileri konuyla ilgili açıklama yapmamakla birlikte, halkı "düşmana karşı uyanık olmaya" çağırıyorlar. 


katılacağını bildirdi, 


New York'ta Çin Başbakan Yardımcısı Deng Siao-ping ile görüşen Sihanuk daha sonra Amerikalı gazetecilerle yaptığı bir toplantıda, eski fikirlerini değiştirdiğini ve Amerika'dan ayrıldıktan sonra Pekin'e gideceğini söyledi. 


Hat ırlanacağı üzere Sihanuk, Demokratik Kamboçya yı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde temsil ettikten sonra görevinin sona erdiğini belirimis ve tedavi olmak için Fransa'ya gideceğini söylemişti, 

DPA Ajansı konu ile ilgili haberinde, Sihanuk'un Vietnam işgalcilerine karşı savaşa katılmasına rağmen, Pol Pot hükümeti ile aralarında var olan anlaşmazlıkları koruyacağını belirtiyor. 


İTALYA'DA İKTİDAR MÜCADELESİ KESKİNLEŞİYOR 


Berlinguer, ABD'nin İtalya'nın iç işlerine karışmamasını istedi 


@ İKP, hükümete katılmak için 


diretiyor 


DIŞ HABERLER 
SERVİSİ 

İtalyan "Komünist" Partisi (İKP) Genel Sekreteri Enrico Berlinguer, İtalya'da hükümet bunalımının çözülmesi için İKP'nin iktidara ortak olması gerektiğini öne sürdü ve ABD'nin İtulya' 


nın iç işlerine karışma- 


masını İstedi. 


Sardinya'nın Cagliari kentinde düzenlenen bir parti toplantısında konuşan Berlinguer, "İtalya'da hükümetin hangi siyasi partilerden oluşacağı konusunda yabancı bir ülke tarafından verilen bir karar kabul edilemez" dedi. 


Berlinguer'in bu açıklamasını yorumlayan gözlemciler, ABD'nin son zamanlarda İtalya'nın iç işleri ile ilgili herhangi bir açıklama ' yapmadığına dikkat çekiyorlar. Ancak 


hatırlanacağı üzere, Washington yönetimi, Ford ve Nixon'un başkanlığı döneminde, İtalya'da "Komünist" Partisinin iktidara katılmaması için önlem alacağını açıklamişti, 


Berlinguer'in mutlaka iktidara ortak olma talebine rağmen, İtalya'nın belli başlı bütün partileri İKP ile bir "'milli koalisyon" oluşturmayacaklatını açıkladılar. Ülkenin en büyük partisi olan Hıristiyan Demokratların Başkanı Benigno Zaccanini, geçtiğimiz ay içinde Washington'a yaptığı bir 


ziyaret sırasında İKP'li bakanların hükümete alınmayacağı konusun- 


daki görüşünü Washington yetkililerine de açıklamıştı. Zaccanini, aynı görüşü on gün önce de tekrarladı. 


Roma'daki si yasal 


"Komünist" 


İtalyan 


Partisi 
Genel 
Sekreteri 
Enrico 
Berlinguer Andeotti'yi 
ABD cilikle suçlayarak yıpratmaya çalışıyor 


bazı 


Roma'daki 


gözlemciler, Berlinguer'in 


ABD'yi İtalya'nın iç işle- reler de 


rine karışmakla suçlar- neyi kurmakla götevlenken, Sovyetler Birliği dirilen Andreotti'nin gözkonusunda herhangi den düşürülmesi için İKP' 


bir görüş belirtmemiş olmasına dikkat çekiyorlar, Moskova radyosu ise, İtalya'daki siyasi bunalımın nedeni olarak, Hıristiyan Demokratların İtalyan "Komünist" Partisini iktidara almayı reddetmesini gösteri yor 


ABD denetiminde 


nimini menleri 


yaratarak, 


maya çağırıyor. 


hank'un ABD'yi terkettikten sonra Vietnam işgaline karşı süren direnme savaşına 


çevyeniden kabi- 


nin yeni bir kampanya başlattığını belirtiyorlar. 
Berlinguer, Andreotti'nin 


devlet adamı olduğu izleseç- 
Hıristiyan Demokrat Partiye karşı çık- 


© Sovyetler'in kurduğu yeni üsler Japon adalarının 
20 km yakınında 


TOKYO 


Japonya hükümeti, Kuril Adalarında askeri üsler inşa eden ve çok sayida asker bulunduran Sovyetler Birliği'ne bir protesto notası verdi. 

Sovyetler Birliği İkinci Dünya Savaşı sonun- dan beri Japonya'ya ait olan bu adaları işgal altında bulunduruyor. 
Çok önemli stratejik bir konuma sahip bulunan Kuril Adaları'nın Japonya'ya iade edilmesi yolundaki bütün talepler Sovyetler Birliği tarafından bugüne kadar geri çevrilmiştir. 

Japon Dışişleri Bakan Yardımcısı Masuo tarafından Sovyetler Birliği'nin. Tokyo. Büyükelçisi Dimitri Polyanski'ye verilen protesto notası, Büyükelçi tarafından derhal reddedildi. Sovyetler Birliği, işgal altında tuttuğu, bu adaların kendi toprağı olduğunu ileri sürerek, Japon notasının "Sovyetler Birliği'nin iç işlerine bir mü- 
, dahale anlamı taşıdığını" iddia etti. 

Japon Savunma Bakanlığı ise, geçtiğimiz hafta içinde, Japon adası Hokkaido'dan o yalnızca 
20 km uzakta bulunan 
Güney Kuril adalarından ikisinde, daimi askeri üsler kurulduğunu ve bu üslerde 5-6 bin kişilik bir Sovyet askeri birliğinin yerleştirildiğini bildirdi. 

Japonya hükümeti yeçtiğimiz günlerde bir açıklama yaparak, Sovyetler Birliği ile bazı anlaşmalar yapabileceğini, ancak bunun gerçekleşmesi için Kuril Adaların- daki Rus işgaline son verilerek, bu adaların Japonya'ya iadesinin şart olduğunu belirtmişti. 


Üç Ermeni muhalifin, idam edilmesini kınamak amacıyla Paris'te | 
Sovyet Büyükelçiliği önünde bir protesto österisi düzenlendi 


DIŞ HABERLER 
SERVİSİ üç Ermeni muhalifin Sovyetler Birliği'nde idam edilmeleri olayını protesto etmek Üzere, Paris'teki Sovyetler Birliği Büyükelçiliği önünde bir gösteri düzenlendi. 
Yazar Jean Paul Sartre'ın da katıldığı protesto gösterisinde 200'e yakın kişinin yer aldığı bildirildi. 

Ermeni Siyasal Tutuklularının Bağımsızlık Komitesi ile Ermeni Bağımsızlık Komitesi'nin düzenlediği gösterilere ayrıca felsefeci Andre Gluckman ve Sovyet muhaliflerinin de katıldığı açıklandı. 

Sovyet revizyonist yönetimini kınayan pankartların yer aldığı gösteri sırasında, Ermeni tutukluların serbest bırakılmasını isteyen bir protesto mektubu Jean Paul Sartre tarafından Sovyet Büyükelçiliğine verildi. 


SOVYETLER 
BIRLIĞI 


4 ÇINHALK © 
CUMHURİYETİ «4 y ) 


- pÀ 


Yugoslavya Devlet Başkanı Tito. 


TİTO, 
ORTADOĞUDA 
BARIŞ IÇIN ARABULUCULUK YAPABİLECEĞİNİ AÇIKLADI 


BAĞDAT (AJANSLAR) 

18 günlük bir Orta Doğu gezisine çıkan Yugoslavya Devlet Başkanı Tito, Kuveyt'ten sonra 5 
günlük resmi bir ziyaret için Irak'a gitti. Irak devlet yetkilileri ile görüşmelere başlayan Tito'nun ikili ilişkilerin yanı sıra, Orta Doğu'da barış sorununu da gündeme getireceği bildiriliyor. 

Irak'tan sonra Suriye ve Ürdün'ü de ziyaret edecek olan Tito'nun daha sonra da Mısır'a geçerek Enver Sedat'la görüşme ihtimalinin bulunduğu bildiriliyor. 

Bilindiği gibi, Yugoslavya Devlet Başkanı bu gezisine Orta Doğu'da barış girişimlerine katkıda bulunmak için Arap ülkelerinin birliğini desteklemek amacıyla qemen Tito, bu konuda aralarında anlaşmazlık bulunan ülkeleri |barıştırmak için arabuluculuk yapabileceğini de önemle belirtti. 


BATI ALMAN HÜKÜMETİ AĞIR ELEŞTİRİLERE UĞRUYOR 


Doğu Alman casusları topluca Batı Almanya'dan kaçıyorlar 


STUTTGART (ANKA) 

Federal Alman hükümeti, ülkede ardı ardına ortaya çıkarılan casusluk olayları ile ilgili olarak ağır eleştirilere uğruyor, 

Birçok siyaset adamı, geçenlerde Batı Almanya'ya sığınan Doğu Alman güvenlik yetkilisinin verdiği bilgilerin ışığında, çeşitli bilimsel kuruluşlarda ve kamu dairelerinde "sır sayılacak" bir şeyin kalmadığını belirtiyorlar, Aynı çevreler, Batı Alman güvenlik yetkililerinin Batıya sığınan güvenlik görevlisinin verdiği bilgilerin sadece bir kısmından yararlanabildiklerine işa ret ediyor ve yakalanan 6 yada 7 Doğu Alman casusuna karşılık, pek çok ajanın "kitleler" halinde Doğu Almanya'ya kaçmayı başardığından yakınıyorlar. 

Aralarında atom bilginleri ve yüksek bürokratların da bulunduğu ajanlardan kaçının kaçabildiği resmen 
açıklanmamakla birlikte, Alman gazeteleri en az 16 
Doğu Alman ajanının ülkeden kaçmayı başardığını belirtiyorlar. 


6 Şubat 1979 


Sendika içi gruplorarası mücvdele yüzünden 1 yıldır yapılamamıştı 


TEKSTİL GENEL KURULU 


YARIN TOPLANIYOR 


e Genel Kurulda CHP'lilerin listesiyle, TİP, VP, Kurtuluş gibi grupların oluşturduğu “Devrimci Birlik” listesi çekişecek 


İŞÇİ SERVİSİ 
DİSK'e bağlı Tekstil Sendikasının Genel Kurulu 7-10 Şubat tarihleri arasında toplanacak. Bilindiği gibi, Tekstil Genel Kurulu, sendika içindeki çeşitli grupların çatışmaları yüzünden zamanında yapılamamış ve sendikanın yönetimi kayyuma devredilmişti. 


TEKSTİL GENEL KURULU'NUN 
ÖNEMİ 


Tekstil Sendikası 40 
bin civarında üyesiyle DİSK içinde Genel-İş, Madeniş, Oleyis Sendikalarından sonra en fazla üyeye sahip sendikadır. 
Şimdiye: kadar CHP'lilerin yönetiminde olan sendika, uzun bir süredir çeşitli revizyonist grupların mücadelesine sahne oldu. 
Bu Genel Kurulda; sendikaya hakim olacak grup, 


RAA Sini, i DİSKin bundan sonra 


izleyeceği siyaseti önemli 


Tekstil Genel Kurulundan önce yapılan şube kongrelerinde İGD'liler çoğu zaman olay çıkarmışlar ve kongreler ertelenmişti. Resim olaylı geçen Bakırköy Şube Kongrelerinden birini gösteriyor 


ölçüde etkileyebilecek. 


BİR TÜRLÜ YAPILAMAYAN 
GENEL KURUL 


MALATYA BELEDİYESİ YETKİLİ SENDİKANIN BELİRLENMESİ AMACIYLA iKi SENDİKAYA ÇAĞRIDA BULUNDU 


MALATYA (THA) Malatya Belediyesi tarafından Belediye işyerlerinde çalışan işçiler adına toplu iş sözleşmesi yapmak üzere iki ayrısendikaya' çağrıda bulunularak yasal işlemlerin yerine getirilmesi istendi. 
Önümüzdeki Mart ayında süresi sona erecek olan mevcut toplusözleşmenin yerine yetkili sendikayı belirlemek için yapılan çağrı ilanından sonra Bölge 


Tekstil Genel Kurulunun'normal olarak 19780- cak ayında yapılması gerekiyordu Fakat Beyoğlu, Edirne, Bakırköy vb. 
gibi revizyonistlerin etkili oldukları şubelerin Genel Kurulları" çeşitli gruplar arasındakı şiddetli çekişme yüzünden uzun bir süre yapılamadığından Merkez (Genel Kuruluna da gidilemedi, 1978 Tem- 


Çalışma Müdürlüğünün Belediye işyerlerinde yetkili muzunda Bakırköy ve sendikayı belirleyeceği öğrenildi. Beyoğlu Şube Genel 

Malatya Belediyesinde halen Türkiye Genel-İş Sendikası | (o Kuruiları yapılmadan ile DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası yetki almaya çalış- Merkez Genel Kurulu 


maktadır. Yetkili sendikanın önümüzdeki günlerde yapılması beklenen irade beyanından sonra belirleneceği belirtiliyor. 


toplandığında, sahte TKP yanlıları mahkemeye başvurarak "tedbir" kararı 


İm 
Kopenhag daki Orth Plast Fabrikasının Türkiyeli işçileri: 


"İŞVEREN İSTEKLERİMİZİ KABUL ETMEZSE, GREVE GİDECEĞİZ” 


© Danimarkalı patron Türkiyeli işçilere asgari ücretin altında ödeme yapılıyor. 


©öorth Plast’ ta çalışan 35 işçinin hepsi Türkiyeli. SİD adlı sendika işçilerimizin sorunlarıyla ilgilenmiyor 


KOPENHAG (ÖZEL) 

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'dabulunanOrth Plast fabrikasında çalışan 
35 Türkiyeli işçi asgari ücretin altında para ödendiğini ve sosyal haklardan yoksun olduklarını belirterek işverenin bu tutumuna bir son verilmesini istediler. 
Danimarkalı işverenin haklarını yediğini söyleyen Orth Plast plastik fabrikası işçileri, durumu kamuoyuna iletmekamacıyla birtoplantı düzenieyerek istekleri kabul edilmezse greve gideceklerini açıkladılar. 

İşyerinde sadece Bir Danimarkalı işçinin çalıştığını, buna karşılık 35 işçinin Türkiyeli kadın ve erkek emekçilerden oluştuğunu anlatan Orth Plast işçileri, ücretlerinin 26 Kron gibi düşük bir düzeyde bulunduğunu belirttiler. Danimarka'da asgari ücretin 31 Kron olduğunu hatırlatan işçiler, ancak akord ile birlikte ellerine bu kadar para geçebildiğini söylediler. 

Orth Plast fabrikasının Türkiyeli işçileri bağlı bulundukları SİD adlı sendikaninda bu haksızlıkları görmezlikten geldi gini, yaptıkları başvuruları ise SİD yetkililerinin geçiştirdiklerini açıkladılar. 

Orth Plast işçileri toplantıda şunları bildirdiler:: 

“Biz yabancı olduğumuz ve lisan bilmediğimiz icin cesitli haksızlıklara ug - ruyoruz. Çalaştığımız işyerinde yalnız Bir Danimarkalı işçi var. O da 10 yıllık bir işçi. Biz mevcut olarak 35 kisi Türkiyeliyiz. Şayet Danimarka'lı işveren aşağı- daki isteklerimizi kabul etme” iki hafta sonra greve gideceğiz: 

1) Akord çalışmak istemiyoruz. Norma! saat ücreti istiyoruz. Çünkü akor- a fazlasıyla çıkarttığımız halde işveren akord ücretinin yalnız yüzde 50'sini 

düyor, 

2) Normal saat ücretlerinin en az Danimarka'lı işçiler gibi 38 DKr.'u olması ve gece vardiyasında çalışan işçilere ekstra uyku ücreti verilmesi. 

) İşçi temsilcisinin Türkiyeli işçilerin arasından seçilmesi. 

4) İşçi temsilcisinin Danimarkaca bilmemesi halinde kendi seçtiğimiz bir tercümanın ücreti işverence ödenmek kaydıyla görevlendirilmesi. 

5) Sendika aidatının ücretlerden kesilip, seçeceğimiz bir arkadaş tarafından sendikaya ödenmesi. 

6) Maaşlarımızın banka havalesi ile ödenmesi. 

7) Her vardiyada en az 1ö'er dakika 


istirahat (o verilmesi," 


çıkarttılar ve sendikanın 


yönetimi “kayyuma” devredildi. Sahte TKP' nin Tekstil'i parçalama- 


ya yönelik müdahaleleri, DİSK içinde de uzun süre tartışma konusu oldu ve sendikanın iç işlerine, sahte TKP'lilerin kontrolündeki bazı sendikalar tarafından yapılan müdahaleler kınandı. 


GENEL KURULA GİDERKEN 
TEKSTİL'DE 
DURUM 


Bir süre önce Bakırköy ve Beyoğlu Şube Genel Kurullarının peş peşe yapılmasından sonra Kayyum Heyeti tarafından Merkez Genel Kurulunun 7 Şubatta toplanacağı ve çalışmalarını 10 
Şubata kadar sürdüreceği açıklanan Tekstil'de durum nedir? 


Genel Kurula bellibaşlı 3 grup katılıyor. TİP, TSİP, VP, Kurtuluş, Dev-Genç, vb." yanlılarının oluşturduğu “Devrimci Birlik” grubu. Bunların etkin oldukları şubeler şunlar: Bakırköy, B. Çekmece, Mahmutpaşa, İskenderun, Adana, Çerkezköy, Topkapı, Yedikule, Adana Güneyçırçır, 


İzmir Şubeleri, Sahte TKP'nin "ilerlemeciler" listesinin etkin olduğu 


şubeler ise Beyoğlu, Eyüp, Edime, Bursa Şubeleri, Geri kalan diğer şubelerde ise CHP eğilimli sendikacılar etkin. 

“Devrimci Birlik” adıyla Genel Kurula katılan listenin 130 civarında delegeyi temsil ettiği ve diğer iki gruba göre daha güçlü olduğu tahmin ediliyor. “Devrimci Birlik” grubu, delege gücü- ne güvenerek diğer gruplardan gelen ittifak önerilerini reddediyor. Bu grubun başkan adayının, Tekstil'in şu andaki Genel Başkanı Rıza Güven olduğu söyleniyor. Öte yandan "Devrimci Birlik’ grubu içinde de son zamanlarda ihtilaflar çıktığı belirtiliyor, 

İkinci güçlü isteyi oluşturan CHP'lilerin 120 
civarında delegeyi Lemisil edecekleri ve başkan adaylarının Tekstil'in şimdiki Genel Sekreteri Yunus Kara olacağı tahmin ediliyor. 

Sahte TKPfilerin ise tek başlarına yönetime 
gelme şansları yok. 5060 
cıvannda delegeyi temsil edebildikleri, esas olarak CHP'lileri ittifaka zorladıkları biliniyor. Yürütme Kuruluna birkaç üye sokma karşılığında CHP listesini desteklemek için kulis yürütüyorlar. Fakat CHP'li sendikacılar henüz bir karara varabilmiş degiller. 


E. BULMAMIŞ, 
YURT DIŞINDAKİ İŞÇİLERLE iLGiLi ANLAŞMALARIN DÜZENLENMESİNİ İSTEDİ 

İZMİR (THA) 


Türk-İş 3. Bölge Temsilcisi Ertuğrul Bulmamış, yurt dışındaki işçilerin sorunlarının çözümü için, ikili sosyal güvenlik anlaşmalarının günümüz koşullarında yetersiz kaldıklarını belirterek, bu anlaşmaların yeniden düzenlenmesi gerektiğini bildirdi. 

Türkiye'nin sağlam bir ekonomik yapısı olmadığından yurt dışındaki işçilerin paralarını yanlarında tutmayı yeğlediklerini kaydeden Ertuğrul Bulmamış, temel sorunlar çözümlenmediği sürece de döviz göndermenin azalaçağını ii 

Türk-iş 3. Bölge Tem- 
.silcisi o Bulmamış şöyle dedi: 

"Yurt dışındaki ons rimiz çok sayıda ciddi sorunlarla kargı kargıya bulunmaktadır, Türk-İş sorunların giderilmesi yolunda şimdiye dek gerek- li girişimlerde bulunmuştur, Ancak sorunların kökünden halledilmesi hükümetler arası görüşmelerde elde edilecek önlemlerle sağlanabilir, 


@ Bazı şubelerde etkinlik sağlayan sahte TKP'lilerin ise 
CHP listesine sızmaya çalıştığı 


SÖZLEŞME 


Türk-İş'e bağlı İşçileri Sendikası Kredi Kooperatifleri kiz aydır sürdürülen , ve 


Tarım Kredi 


Kooperatifleri Merkez 


TARIM KREDİ j KOOPERATİFLERİNDE ÇALIŞAN 


9 BİN iŞCiYi KAPSAYAN 


Türkiye Kooperatif ve Büro Koop-Iş 
Merkez Birliği arasında se- 


toplu iş sözleşmesi imzalandı. 


Kooperatifinde 
Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği ve 16. Bölge Birliğinde toplam 7 bin işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi törenine Türk-İş Genel Sekreteri Şide, sendika başkanı İbrahimÇapan, Tarım Kredi 


başkanı ve genel müdürlük yetkilileri katıldı. 


İMZALANDI 
ANKARA (AA) 


ile Türkiye Tarım 


anlaşmayla sonuçlanan 


2100, Tarım 


Birliği yönetim kurulu 


gözleniyor 


s 


“5 «EKONOMİ 


Petrol işlerinde kullanılan araçlar 


gümrüksüz ithal edilecek 


ANKARA (AA) 

Millet Meclisi Plan Komisyonu'nun önceki gece yapılan toplantısında, petrol işlerinde kullanılmak amacıyla yurt dışın- dan g Girilen araç ve gereçlerin yurda gümrüksüz olarak girmesine ilişkin yasa tasarısı görüşülerek kabul edildi. 

Sözkonusu tasarı ile daha önce gümrüksüz olarak ithal edilen araç ve gereçlerin avnı şekilde ithal edilmesi devam edecek. 


Merkez (o Bankası'nın geçen hafta başından be 


ABD doları 


nan ABD doları 


gördü. 


altın fiyatları 


ABD doları yeniden değer kaybetmeye başladı 


uluslararası niden değer kaybetmeye başladı. 

Geçtiğimiz hafta sonuna kadar değer kaza-Tokyo tüm borsalarda yeniden değer kaybetti. 

Doların değer kaybetmesi sonucu Frankfurt'ta 1 dolar, 1,88375 mark üzerinden işlem 


Dolar değerinde görülen gerilemeye karşılık yükselmeye başladı. 
borsasında 1 ons altın 1,1250 dolar değer kazanarak 220, 75 dolara çıktı. 


ANKARA (ANKA, borsalarda ye- 


borsası dışında 


Londra 


1978 yılında 21,622 milyar kilowatsaatlik 
elektrik enerjisi üretildi MerkezBankası, Male e a aker eee yüzle döviz transferlerini çeşitli hidro ve termik ( 30'unu gerçekleştirdiler. 
durdurdu 


ANKARA (THA) 


santraller ile özel şirketler ve belediyeler tarafından toplam 21 milyar 
622 milyon kilowatsaat 
elektrik enerjisi üretildiği açıklandı. Açıklama- ya göre üretilen elektrik enerjisi 


Kapasitesi 100 megawattan büyük olan Gökçekaya, Hirfanlı, Keban 
ve Sarıyer Barajları 1978 
yılı içinde 6 milyar 509 
milyon kilowatlık üretim yaptılar. 


ri alım ve satım işlemle- 1978 yılı için ni 

ri karşılığı olarak döviz programlanan 21 milyar 7: e ağ 

ödeme işlemlerini yap- 876 milyon kilovatlık dişehir Seyitömer ir 

madığı öğrenildi. üretimin yüzde 1 gerisin- , e ` o ag bilgilere de kaldı. tarağa, ve Tunçbilek ter 


göre, döviz transferi yapılamamasına neden olarak Merkez Bankası'nın bir İsviçre Bankasına 


Türkiye Elektrik Kurumu'na (TEK) bağlı 4 
büyük hidroelektrik sant- 


mik santrallerinde de 9 
milyar 21 milyon kilowatsaatlik elektrik ener- 


jisi üretimi gerçekleşti. 


Düzce Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Selçuk Çağatay. 


olan kısa vadeli borcu 


Düzce Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Selçuk Çağatay: 


“Ayrımlar kaldırılmalı, 


Tam Günden tüm sağlık personeli yararlandırılmalıdır” 


© Başhekim Çağatay, bir süre önce Tam Günün » « ayrımcı uygulamasını protesto eden hastane personelini desteklediğini belirtti 


BEDRİ ÖZER 

Tamgün Yasasının tüm sağlık personeline uygulanması yönündeki taleplerle ilgili olarak Düzce Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Selçuk Çağatay" 


la bir görüşme yaptık. 
Selçuk Çağatay Tamgün yasasının amacı hakkında şunları belirtti : 

"“Tamgün Yasası ileri bir uygulamadır. Sağlık kuruluşlarında sağlık e- 


Bulutoğlu Tunç'la yönetime katılma sorununu görüştü 


© Türk-İş'in Alman modeli yönetime katılmayı benimsediği bildiriliyor 


ANKARA (ÖZEL) İşletmeler Bakanı Kenan Bulutoğlu ile Türk-İş Genel Bakani Halil Tunç, Kamu İktisadi Teşekküllerinde yönetime katılma konusunda dün bir toplantı yaptılar. 
Bulutoğlu toplantıdan önce yaptığı konuşmada yönetime katılacak işçi sayısının l'den 3'e yükseldiğini açıklarken Halil Tunç da ekonomik darboğazdan kurtulmak için, dışarıdan gelecek yardımlara güvenilemeyeceğini bu krizden kurtulmak için hakların kısıtlanması pahasına fedakarlık yapmaya hazır olduklarını söyledi. 

İşletmeler Bakanı, yönetime katılma hakkında sendikacıların da deneyinden ve desteğinden yararlanmak gerektiğini belirterek böylelikle işçinin verimini artırmayı ve kamu işletmeciliğine yeni bir güç katmayı umduklarını söyledi. 

Urtak toplantıdan önce bir konuşma yapan 


TE 


Halil Tunç da dar boğaz 


dan kurtulusun ancak Türkiye sınırları içinde olduğunu belirterek, 


"Eğer tüm Türk toplumu fedakarlığa inanırsa, biz de Türkiş olarak hakla rımızın kısıtlanması pahasına fedakarlığa hazırız" dedi. 

Tunç böyle bir hakkın alınmasının büyük sorumluluklar getirdiğine de değinerek, Türk iş'in sorumluluklarını yerine getireceğini söyledi ve "Eğer KİT'ler zarar edi yorsa ve biz de yöneti me katılıyorsak bu durumu kabul ediyoruz de mektir" şeklinde konuştu. 

Tunç, ayrıca 26 Şubat günü yönetime katılma konusunda bir seminer düzenlediklerini, bu seminerde Avrupa ülkelerindeki çeşitli uygulamalann ele alınacağı ve Türkiye koşullarına en uygun olarak Almanya' 


daki yönetime katılma modelini düşündüklerini açıkladı. 


A N 


SEKA GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 


İZMİT 


JİNEBOLU'dan 7000 ton pirit ve İZMIR-ÇAMALTI'dan 9000 ton tuz denizyolu ile Teşükkülümüze İZMİT'e naklettirilecektir. 

2-İhale 20, Şubat. 1979 Salı günü saat 14.00 
de Teşekkülümüz Merkezinde kapalı zarf usulü 


ile yapılacaktır. 


3- Bu işe ait şartname: a) İSTANBUL/ŞİŞHANE Refik Saydam 
caddesi Haliç Apartmanı No: 13 Kat 1 
Daire 3'deki Alım-Satım Müdürlüğü Alım 


Şefliğinde, 


b) İZMİT'te Teşekkülümüz Nakliyat Şefliliğinden bedelsiz olarak alınabilir, 

4- Teşekkülümüz arttırma ve eksiltme kanununa bağlı olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta 

veya dilediğinde yapmakta tamamen serbesttir, 


(Basın; 10983 — 135) 


mekçilerinin tam gün çalışmasını sağlayan yasa, birçok sorunun çözümlenmesine katkıda bulunabilir. özel muayeneha- ne açan hekimler hastane hizmetlerini aksatmaktadırlar. Tamgün Yasasının birçok soruna düzen getireceğine inanıyorum." 

Düzce Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Selçuk Çağatay, Tamgün Yasasının bazı personeli kapsam-dışı bırakmasıyla ilgili olarak da şöyle konuştu: 

"Çamaşırhane, mutfak, kapıcı, kalorifer hizmetleri en zor işlerdir. 
Tamgün yasası bunlara uygulanmazsa sağlık personeli arasında ayrıcalık yaratılmış olur. Sağlık hizmetlerini bölmüş oluruz, Meseleye bir bütün olarak bakılmalıdır. Ayrımlar kaldırılmalı, Tamgün'den tüm sağlık personeli yararlandırılmalıdır 

Selçuk Çağatay sözlesinin sonunda "sağlık emekçilerinin Tamgün yasasının kendileri için uygulanmayışını (o protesto etmelerini destekliyorum Uygulamalardaki haksız- 
\.klar adil bir şekilde çösüİmelidir"' dedi. 


Kıdem tazminatı gün sayısı artırılınca 


MALATYA 
SÜMERBANK'TA 
55 iŞÇi EMEKLİLİK 
HAKKINI KULLANDI 


MALATYA (THA) 
Kıdem tazminatı gün 


sayısının artırılmasıyla birlikte, Sümerbank'ın Malatya fabrikasında 


son 20 gün içinde 55 işçinin emeklilik hakkını kullandığı öğrenildi. Emekliye ayrılan toplam 
55 işçiye ise 17 milyon 
lira kıdem tazminatı ödendiği bildirildi. 

Bilindiği gibi, Sümerbank fabrikasında son toplusözleşme ile saptanan kidem tazminat: 30 
günden 35 güne çıkarılmıştı. Alınan kararın yürürlüğe konulmasından sonra, emeklilik için müracaat eden 55 Sümerbank işçisi 20 gün içinde emekliye ayrıldılar. Halen 30 işçinin de emeklilik işlemlerinin sürdürüldüğü belirtildi, 


ödemek için döviz toplaması gösterildi. 

İlgililer, Merkez Bankası'nın döviz birikimi sağlama girişimine, geçti-Bimiz günlerde Wells Fargo Bank'a ödenen 88 milyon dolar ile bir hafta içinde bir İsviçre Bankasına ödeme zorunluluğu bulunan 62 milyon doları temin etme amacıyla başlandığını söylediler. 

1977 yılında Wells 
Fargo'dan alınan 150 
milyon doların geçtiğimiz Ocak sonunda ödenmesi zorunluluğu doğmuştu. Vadesi dolan 150 
milyon dolarlık borcun 
88 milyon doları Merkez 
Bankası olanaklarıyla ödendi. Geriye kalan bölümü ise bir İsviçre Bankasından bir hafta vade ile alınan 62 milyon dolar kredi ile ödendi. 

Öte yandan Wells Fargo Bank'tan 125 milyon dolarlık bir kredi alınması söz konusu olduğu ve İsviçre bankasından alınan kısa vadeli kredinin bu paradan kapatılması- nın düşünüldüğü öğreni!- di. Bu işleme yönelik olarak da Wells Fargo Bank' tan alınacak kredinin üç yıl vadeli olması ve bazı tarım ürünleri borç karşılığında rehin edilmesi kabul edildi. Fakat geçtiğimiz günlerde Ticaret Bakanlığı bu anlaşmaya karşı çıkarak, anlaşmayı durdurdu. 

Bu nedenle Wells Fargo Bank'tan alınacak olan kredinin alınması gerçe eleyinne; Merez Bankası döviz transfer işlemlerini durdurdu 


Tütün alım heyeti izmir'de çalışmalarına başladı 


İZMİK (AA 
1978 ürünü Ege Ekic 
Tütün Piyasası ile ilgili olarak alım heyetinin İz mir'de çalışmalara başladığı bildirildi Öte yandan Tekel Alım Heyeti Müdürü Sadi Erişen, 83 alım noktasın- da sürdürülen alımlarla ilgili hazırlıkların tamamlandığını açıkladı. 


Sadi Erişen, Ege 


Ekici Tütün Piyasasında 
295 bin üreticinin ürününün alınacağını 


görülebilir. ; 


BAYINDIRLIK BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN: 

i= Mardin-Cizre Lisesı ikmal inşaatı 24YU sayılı kanun gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 
2— İşin keşif bedeli 400.000.00 TL 


3— Eksiltme, Mardin Bayındırlık Müdürlüğü İl İhale Komisyonunda 15.2.1979 Perşembe günü Saat 11.00'de yapılacaktır. 


4— Eksiltme şartnameleri ve diğer evraklar Bayındırlık Müdürlüğünde 


5— Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin; 

a) 19.750.00 TL geçici teminat, 

b) 1979 yılına ait ticaret odası belgesi, 

c) Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri (Eksiltme) şartnamesinde belirtilen usulüne uygun hazırlanmış olan teknik personel beyannamesi kredi 


TPAO Gaziantep” de petrol arama çalışmaları yapacak 


ANKARA(THA) bulundu. 

Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'ne yapılan başvuruya göre, TPAO söz konusu bölgede yapacağı 
arama faaliyeti için 29 
Ocak 1982 yılına kadar süre talep etti. 


Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Gaziantep'te petrol arama çalışmalarını sürdürmek için mevcut ruhsatn”me - lerin uzatılması isteğinde 


Proleter 

Devrimci 

Aydınlık 
SECMELER | 


1969.1970 


Bu derle me, proleter devrimci hareketin 1969--1971 yıllarında sürdürdüğü ideolojik ve siyasi mücadelelerin en önemli belgelerinden o luşmaktadır. Proleter Devrimci AYDINLIK, İşçi-Köylü ve Türk Solu dergilerinde yayınlanan yazılar, bu dönemin tarihine ve proleter devrimci hareketin geçmişine ışık tutmaktadır. Mihri Belli revizyonizmine ve maceracılığa karşı yürütülen iki çizgi mücadeleleri, Türk Solu ve AYDINLIK  dergilerindeki bölünmelerin temelini oluşturan ideolojik saflaşmalar... Doğu Perinçek'in bu dönemi değerlendiren geniş önsözüyle. 

Elinizdeki birinci kitap, 1969—1970 yıllarını kapsamaktadır. 


X 


AYDINLIK 


YAYINLARI 


70Lira 


Genel Dağıtım: 
TÜR DA Cağaloğlu Hamam sok. No:4 


İLAN 


ve sermaye imkanlarını gösterir mali durum bildirgesi plan teçhizat beyannamesiyle Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (C) grubundan bedeli kadar isir eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesini ibraz etmek suretiyle Bayındırlık Müdürlüğünden alacakları yeterlik belgesini teklif mektuplarıyla birlikte koyınaları lazımdır. 

6— İstekliler teklif mektuplarını 15.2.1979 Perşembe günü Saat 10.00'a kadar makbuz karşılığında ihale komisyonu başkanlığına vereceklerdir, , 7 Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 12.2.1979 Pazartesi günü mesai saatli sonuna kadardır. 

8— Telgrafla müracaatlar ve poxladaki vaki gecikmeler kabul edilmez. 


Keyfiyet ilan olunur È İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN (Basın: 10516 — 134) 


6 Subat 1979 


THE GUARDIAN "Ecevit-Demirel 


ayrılığı, Türkiye için büyük eksiklik” 


HABER MERKEZİ İngiltere'de yayınlanan The Guardian gazetesinde Micheal Simmons imzalı bir incele- 


mede Türkiye'deki durum ele alınıyor. 
Türkiye'de (o Ecevit'le 


Demirel arasında önemli ayrılık bulunuduğuna işaret eden Guardian yazarı bunu Türkiye için en büyük eksiklik olarak niteliyor ve şöyle diyor; 

"İki lider arasında bir süre önce yapılan resmi olmayan görüşme Ecevit'in, "arada hiç bir görüş benzerliği bulunmadığı" yolundaki sözleri ile ülkedeki en büyük boşluğu yarattı 

"Bu boşluk devam ettiği sürece yük, hükümetin üstünde kalacak ve dolayh olarak da Batı ittifakından menfaati o- 


ye yardım meselesini neden daha acil biçimde 


ele almadıklarını merak tiriyor. "Amerikalılar ediyor," ambargoyu kaldırdı. Rus- 

Yurdumuzdaki çeşitli ya ise bizimle sıkı fıkı akımların görüşleri ak- olmak hevesinde: Ama tarlırken Ecevit'in de- biz yine de geçen Ağusişik siyasetlerin eleşti- tos ayındaki Yeni Ekorisine uğradığı anlatı- nomik Düzen konferanlyor. sını tonlayabildik. 


BESİCİLER, CANLI HAYVAN iHRACINA 


Ortanın solu görüşlerini gazete şöyle dile ge- 


'ğini 


Gıda Tarım ve Havvancılık Bakanı 


Mehmet Yüceler: “Gübre ithali için 
356 milyon dolar döviz ödendi” 


ANKARA (AA) Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Yüceler, 1978 yılında toplam 4 milyon 939 bin ton gübre ithal edildiğini, bunun için 356 milyon dolar döviz ödendiğini açıkladı. 
ülkemizdeki gübre fabrikalarının yıllık üretiminin 7 milyon ton olması gerektiğini ifade eden Yüceler, 1978 yılında üretimin ancak yüzde 
50 oranında gerçekleşti- 
belirtti. o Yüceler 
1978 yılı gübre iiretimi- 
nin 2 milyon 461 bin ton 


Baysoy Ft 
Sanayi ve Yan 
Tek derhal caret 


düzeyinde kaldığını da açıkladı. 

Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanı, yerli gübre üretiminin düşük olmasının nedeni olarak, hammadde teminindeki güçlükler, iç finans zorlukları, döviz ihtiyacı, onerji kısıtlaması ı ve uluşım gibi faktörleri gösterdi. 

Mehmet Yüceler yap- 


tığı açıklamada 1978 yı-. 


unda Dünya Bankasından sağlanan 100 milyon dolarlık kredinin 40 milyonunun gübre hammaddesi ithaline ayrıldığını belirtti, Yüceler, aynca tütün 


| 
Rusya'ya 


takasıyla hammadde ithal edilerek gübre sanayiinin desteklendiğini de iddia etti. 


öte yandan Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanı, Ocak-Nisan ayları arasında tüketilecek gübrenin 4 milyon 600 bin ton olarak belirlendiğini kaydetti. Bu miktarın 2 milyon 600 bin tonluk bölümünün yerli üretimle karşılanacağını açıklayan Yüceler, 2 milyon 
447. bin ton gübrenin de ithal edileceğini ifade etti. 


Bütçe görüşmeleri sırasında 


Senatoda kaçak 


sigara yüzünden kavga çıktı 


ANKARA (ÖZEL) 
Gümrük ve Tekel Bakanı Tuncay Mataracı, Senatoda bakanlığı ile ilgili bütçe görüşmeleri sırasında eleştirilere cevap verirken kavga çıktı. AP'lilerle Mataracı arasmda sürekli laf atmalar üzerine çıkan kavga sonucu Oturuma 10 dakika ara verilmek zorunda kaldı. 

Tuncay Mataracı bakanlığı bütçesi ile ilgili eleştirileri cevaplarken AP Senatörü ömer Ucuzal, 


ET SATIŞ FİYATLARI SÜREKLİ ARTARKEN 


Türkiye, Yovyetler'e 


canlı hay- 


q bin ton canlı 


“sokaklarda kaçak sigara satılıyor" diye laf attı. Mataracı Ucuzal'a, “şimdi arasam senin de cebinden çıkar" diye cevap verdi. Bunun üzerine Ahmet Demir Yüce, "en büyük sigara kaçakçısı sensin" diye bağırdı. 
Mataracı, "en büyük tüccar ve kaçakçıyı kendi aranızda arayın. Ben yıllardır orada neler olduğunu biliyorum. Oradan geldim" karşılığını verince kavga çıktı. 
Bu arada AP Senatörleri Mataracı'nın elindeki kağıtlar yırımaya çalışırken, Mataracı yakasını tutmaya çalışan /AP senatörü Orhan Çalış'a doğru bir yumruk savurdu. Bunun üzerine AP'liler kürsüye çıkmak istedilerse de diğer senatörlerin araya girmesi üzerine kavga daha fazla büyümeden önlendi. 


KARŞI ÇIKIYOR 


© Besin üreticileri:”Ganlıhavvan yerine et satsak, 


van ihracıy 

la birlikte : 
bizede ot ve eşek eti 


hayvan ihraç edecek 


ELEŞTİRİLER 
Gümrük ve Tekel Bakanı Tuncay Matarcı'nın 


ANKARA (ÖZEL) konuşmasından önce söz 


Yakalayana 


altımilyon 
Doğan Yurdakul 


1975 yılının Eylül ayıydı. 

12 Ekim kısmi senato seçimleri öncesinde 
CHP mitingleri komando saldırılarına uğruyordu, 

Bu mitinglerin bazılarına bir takım kışkırtıcıajanlar, "Ne Amerika Ne Rusya” gibi devrimci sloganlar kullanarak saldırılar düzenlediler, Amaçları, halk içinde gelişmekte olan bagımsızlıkçı fikirleri gözden düşürmekti. 

CHP mitinglerine saldıranlardan biri yakalandı ve kendisine düzmece bir ifade verdirtildi. "Ben Doğu Perinçekçiyim. Aydınlıkçıyım vb." 

Bu provokasyon üzerine kamuoyuna açıklama yaptık, bu tür saldırılara kesinlikle karşı olduğumuzu, bunların, MC'nin Aydınlık'a karşı giriştiği tertipler olduğunu açıkladık. 

Aydınlıkçıların CHP mitinglerine saldırdığı yolunda haberler Milliyet gazetesinde de yer almıştı. 

Bunun üzerine düzeltme yapmasını istemek için Milliyet gazetesine gittim. Genel Yayın Müdürüyle görüşmem gerektiğini söylediler. 

İşte Abdi İpekçi ile ilk karşılaşmam böyle oldu. 

Durumu anlattım. Dinledi. "Haklısınız" dedi. "Düzeltme hakkınız var, istediğiniz gibi bir düzeltme yapalım." 

Son derece hoşgörülü, demokrat, fikre karşı saygılı bir insanla karşı karşıyaydım. 

Biraz konuştuk. 

“Solun durumu çok karışık Ben bile kaç ta- ne fraksiyon var, hangisi neyi savunur tam anla- 


hayvan başına 10 bin lira fazla kazanırız” yemek düş-| _ Türkiye bu yıl Sovyetler Birliği'ne | alan parlamenterler Ba- 


lanları etkileyecektir" 


31 Ocak tarihli gazetenin yayınında, Batılı ülkelerin Türkiye'ye tutumu da değerlendiriliyor ve şöyle deniliyor: 

"Batılı ülkelerin Guadaloupe'daki kararları Türkiye'ye yardım yapma doğrultusundadır. 
Ancak haritaya bakıldı: ğında Türkiye'nin stratejik önemini görenler, Batılı güçlerin Türkiye' 


Doğu'da Yem sıkıntısı köylülerin hayvanlarını ucuza kapftırmasına sebep oluyor 


© Rusya'nın Posof sınır kapısından hayvan alımına başlaması bekleniyor 


KARS (ÖZEL) 

Doğu Anadolu'da kr şın bastırması ile birlikte yem sıkıntısı da baş gösterdi. Yurttaşlar yemi ucuza alabilmek için önceden para yatırmak zorunda bırakılıyorlar. Bu parayı bulamayan büyük Çoğunluk ise bu nedenle yem alamıyor. Bu durumdan aracılar yararlanıyorlar. Yemsiz kalan köylülerin ellerinden ucuz fiyatla hayvanları satın alarak vurgun vuru- 


yorlar. 
Köylülerin hayvan yetiştirmedeki bu güçlük- 


leri karşısında bu yıl kar- 
'şılarına yepyeni bir aracı çıktı: RUSYA... 

, Uzun zamandan beri Türkiyeden et satın almak isteyen Rusya, Doğudaki yem sıkıntısını bahane ederek, Türkiye' den canlı hayvan satın alabileceğini, böylece Doyem sıkıntısı çeken köylülere de yardımcı olacağını belirtti. Bu mesele Eylül ayı sonlarında Rusya ile yapılan ticaret görüşmelerinde ele alınarak, bir anlaşma sağlandı. Yapılan anlaşmaya göre Rusya'ya canlı hayvan ihracına Kars'ın Posof sınır kapısından başlanması bekleniyor. 

Konuyla ilgili olarak görüştüğümüz köylüler ise şunları söyledi. 

"Bir inek sattığımız zaman elimize 4 bin lira geçiyor. Beslediğimiz zaman ise 1 kışta 11 bin liralık yem harcıyoruz. Bu nedenle satmak zorunda kalıyoruz. Sattığımız zaman ise ucuza gidiyor. Kombina, et fiyatlarına geçen yıldan beri sadece iki lira zam yaparak, etin kolosunu 
32 liradan 34 liraya çıkardı. Bundan sadece aracılar istifade ediyor. Kışın 10 hayvan 
satıyor yazın yerine 5 
hayvan alabiliyoruz. Bizim geçim kaynağımız hayvancılık. Hayvanlarımızi elden çıkarmak istemiyoruz." 


Roche ilaç firmasına boykot kaldırıldı 


Türk Eczacılar Birliği Merkez Heyeti, Roche İlaç Firmasına uygulanan boykot kararını 5 Şubattan itibaren kaldırdı. Ancak Atabay Firmasına karşı boykotun sürdürüleceği bildirildi. Tüm Eczacılar tarafından uygulanan boykot sözkonusu iki firmanın tekelleşmesi Üzerine başlatılmıştı. 


İZMİR (ÖZEL) 
İzmirin en büyük besicilerinden Turgut Kavas ne diyor? "Türkiye'de hayvansal protein olarak büyük açık 


vardır. Ama devletin dövize ihtiyacı var da ihraç edilecekse, ham 


hayvan olarak değil de et olaruk ihraç edelim. 
Artık ürünlerini de degerlendirelim "Doğu'dan beslemek 
üzere getirdiğimiz 80 
kiloluk bir hayvanı 6- 
8 ay besledikten sonra 
ortalama 200 kiloya çıkarıyoruz. 80 kiloluk canlı hayvanı ihraç ettiğimizde kilosu 80 liradan 6400 TL. döviz getirecek. 200 Kg et ihraç etsek 80 liradan 16 bin liralık döviz getirir. Derisi ise bize kalır. 200 
kiloluk bir hayvandan 
30 #kiigı deri çıkar, Kilosu 30 liradan 900 lira'eder. Bundan bir se- ne önce Avrupa'dan ham deri ithal ediliyordu. Canlı hayvan ihraç ettiğimiz takdirde derisi de gideceği için, 


ihraçtan elde ettiğimiz 
6400 liranın bin lirasını 
gene deri için dışarı ve- 


rece Besiciliği geliştirdiğimiz takdirde bir hayvandan en az 19 bin TL değer artışı olacak. 
Bundan üretici de yemci de kazanacak, "Hayvarcılıktakine 

benzer bir durum da tahıl ihracında var. Tür kiye, son günlerde bol miktarda buğday ihraç ediyor, Besiciler ise kepek bulamadıkları için damlarını kapatıyorlar Oysa, buğday yerine un ihraç etsek kepeği bize kalacak ve et üretiini- nin artmasına yol aca cak." 


İzmir Besiciler Der 


mailar arasına girdi. Türkiye ki sıkmtılarını iyi bilen Rusya 


Doğudari getirilen hayvanları 


mir'deki besicilerle yapılan 


İzmir'in hayvan pazar; sabahın 7'sinde açılır. Pazara çıkan hayu yapar, 


rası olan besi 


Yeteri kadar beslenemeyen halkımızın en önemli protcin kaynağı olan et de yurtdışına ihraç edilen “nin döviz konusunda-. 


için ilk sıradaki müşteri. Rusya doğudaki yem sıkıntısından da yararlanarak ucuz fiyatla canlı hayvan alımına bir an öcne başlamak istiyor. Üstelik et yerine canlı hayvan ihraç etmek yan ürünleri açısından da önemli bir kayıp oluşturuyor. 

Doğu Anadolu'da saman fiyatlarının 6 liraya çıkması ve Kars'ın Posof kapısından canlı hayvan ihraanın başlayacağı sırada yem sıkıntısı 


dikten sonra satan besicilerle görüştük. Aşağıda İz- 


müş. 


canlı hayvan alabilmek 


nedenivle alarak bir süre besle- 


röportajı sunuyoruz. 


kâr eder. Parası 


olmayıp yem alamayın, 


>i d 
Aia ʻa 


İzmir Besiciler Derneği Başkanı Bedri özuçallı 


(&özlüklü) ve besici Turgut Kavas, 


30 kiloluk danasını, 


anların çoğuDöğu'dan gelmedir, pa 


kör 


pe süt huzusunu kesime verir. Beslenmiş yerli ırklar yanında yemsizliklenbeslenemeyenzayıf danalar, 


kesim için çıkar pazara. 


neği Başkanı Bedri Özüçallı et ihracı konusunda şunları söyledi: 

“Türkiye'de hayvancılik potansiyelini yükselten Doğu'dür. Doğu olmasa etin fiyatı 4 misli artar. Bizim kendi böl- 


gemizden aldığımız hayvan ancak 2 ay ve- 


ter, diğer aylar Doğu malı getirmeye mec burdur, 


“Bugün besiye alınacak hayvan temini zor- 


laşmıştır. Zayıf sığır fiyatı beslenmiş sığır fiyatından yüksektir. Zayıf hayvanın iskartası daha fazla olduğu gibi bunun üzerine daha faz la yol parası biner 

“ "İhracatın o sürmesi 


Demokratik ülkücü Dernekleri Federasyonu adı altında Almanya’ daki | 


Türkeşçilerin ilk kurultayı dağ başında toplandı 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elbette bugunkü duru mu etkileyecektir. Rusya'ya yapılan canlı hay van ihracı, besiciliğe darbe vurduğu gibi, 


yem fiyatlarının daha 


da artmasına yol açacaktır n 


Türkeşçilerin Almanya'daki 


Dağbası Kurultayı 


30 Kasım 1978 tarihinde imzalanan ticaret anlaşması uyarınca 7 bin ton can- 


lı hayvan ihraç edecek. 
Aynı anlaşmaya da: yanarak 1979 yılında 
Sovyetler Birliği'ne 7 
bin ton canlı hayvanın yanısıra mbir milyon kilo sofralık zeytin, 3 milyon kilo kuru soğan, 
2 milyon kilo zeytinyağı, 40 milyon kilo narenciye, 2,5 milyon kilo kuru incir, 3 milyon kilo çekirdekli kuru üzüm, 12 milyon kiloçekirdeksiz kuru üzüm, 4 
milyon kilo kabuklu fındık, 22 milyon kilo iç findik, 3 milyon kilo pamuk. 800 ton tiftik, 
8 milyon kilo tütün sata- 


cak. Türkiye ayrıca Sov- 


yetler Birliği'ne 50 bin ton alümina, 80 bin ton oğütülmüş barit, 50 bin ton sinter manyezit gibi madenlerle, tekstil ve deri gibi mamüller de satacak 


Tarsus” da ete zam yapıldı 


TARSUS (ÖZEL) Tarsus'ta bir süredir 
80 lira olan koyun eti- 
nin kilosu 90 liraya çıkarıldı. 


Tarsus Kasaplar Derneği, daha önce de Belediyeye müracaat ederek ete zam yapılmasını istemiş fakat kabul edilmemişti, Alınan zam kararının çevreye göre düzenlendiğini belirten ilgililer, halka ağır yükümlülük getiren ve hayat pahalılığını arttırı-Cc! bir zammın yapılmadığını söylediler. 

Son yapılan zamlar- dan sonra yeni fiyatlar şöyle belirlenmiştir. 
Koyun: 90 lira, kemikli sığır eti: 70 lira, Kemiksiz sığır eti: 80 lira Keçi eti: 70 lira. 


kanlığa çeşitli konularda eleştiriler o yöneltmişler- 


j 

AP Grubu adına konuşan Samsun Senatörü Şaban Demirdağ kaçak sigara ve silahların yurda sokulduğuna dikkati çekti. 

Daha sonra yapılan oylamada Gümrük ve Tekel Bakanlığı bütçesi Cumhuriyet Senatosunda kabul edildi $ ÇALIŞMA BAKANLIGI 

BÜTÇESİ 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı bütçesinin görüşülerek kabul edilmesinden sonra, Çahşma Bakanlığı bütçesinin görüşülmesi ne başlandı. CHP Grubu adına konuşan Elazığ Senatörü Hasan İldan, ülkede iki milyonu aşkın işsizin olduğunu belirterek, "bu işsizlere iş 


olanağı sağlamak, yalnız , 


Hükümetin değil, tüm partilerin: ve hepimizin görevidir'" şeklinde konuştu. 


Konuşmasında yurtdışındaki işçilerin sorunlarına da değinen CHP'li İldan, yurt dışındaki işçilerin iş güvenliği ve sosyal güvenlik anlaşmaları Bakanlıkça yeniden gözden geçirilmelidir!' dedi, 

Milli Birlik Grubu adına konuşan Sami Küçük de, konuşmasında, işçimemur ayrıcalığının giderilmesi gerektiğini belirlti. Senatör Küçük, yurt dışında çalışan işçilere oy hakkının tanınmasını da istedi. 

Çalışma Bakanı Rahir Ersoy ise, bakanlığının bütçesi ile ilgili eleştirileri cevaplandırmak için yaptığı konuşmada, Bakınlığı süresince yasa dışı herhangi bir tasarru 


fun söz konusu olma: dığını söyledi. 
Çalışma Bakanlığı 


bütçesi daha sonra kabul edildi 


Baha Targün PE bildiriyor 


Demokratik ülkücü Türk Dernekleri F« 


derasyonu'nun ilk kurultayı dün Almanya'da yapıldı 
Aşağı Saksonya eyaletinin Ma rgurg 


kentine 40-50 kilometre uzaklıktaki bir dağ başında, birkaç yiz evlik hir dağ kövünde bulduk MHP 'lileri 

Avrupa 'daki MHP yanlısı dernekleri bir araya getiren Avrupa Demokratik Ülkücü Türk Dernekleri Federasyonu'nun birinci © lağan kongresini Federal Almanya'nın Sch warzhorn kasabasının Knull Kültiirhalle salo nunda izliyoruz Bilindiği “gibi federasyon 
1978 yılında 6 !Mayısta Türk çüler Günü için 
Almanya'ya gelen Türkeş'in gitmesinden 10 
gün sonra 186 1978 tarihinde kurulmuştu O sırada 64 MHP yanlısı derneği çalısı altında toplayan federasyonun simdi 100'e yakın derneğe sahip olduğu ileri sürülüyor 

Köyün kültür evi kurultav için kıralanmış ve salon şu pankartlara süslenmiş: “Türklük gurur ve şuuru-İslam ahlak ve fazileti", “Kanımız aksa da zafer İslamın”, "Biz kavga değil sevgi için geldik" ve Almanca olarak da "Ya komünisiler kazanacak ya da demokratlar" 

Salonun içindeki gibi dışında da polisler dolaşıyor, Şapkalarını çıkarmış resmi polislerden başka, basın mensuplarının oturduğu bölüm arkasında yer almış dört-heş sivil polis de dikkati çekiyor, 

Televizyon kameralarını yerleştiren ZDF televizyon muhabirleriyle hemen arkadaş oluyoruz, Aydinlik muhabiri olduğumuzu söyleyince ''Amma da cesaret sizinki ha" diyorlar 


AlmanTV'si 3 hilâlli minderi filme alıyor 


Televizvon kameramanlarından biri, park yerindeki arabalardan birinin arka camından, ne olduğunu bilemediği bazı yazılar gördüğünü ve merak ettiğini söylüyor. Birlikte çıkıyoruz. Onun makinası yanında, Kürünüp biriktirilmiş karlar arasına park edilmiş,olduk- 

iyi vaziyette arabalara yaklaşıyoruz Gri bir Opel, Dortmund plakalı. Arka ca mından bir yasuk görülüyor. Üzerine üç hilal ve Miti Hareket Partisi yazısı işlenmiş Arka koltuğa da büyük bir karton bırakılmış onun üzerinde de "Dortmund Türk Kültür Ocağı" yazılmış Alman meslektaş bunları uzun uzun çekiyor. 

Salona geri döndüğümüzde, delegeler için ayrılan yere oturanları dışarı çıkarma faaliyelini yöneten Federasyon Başkanı Lokmar Kundakçı ile karşı karşıya geliyoruz. "Aydiınlık gazetesinden geliyoruz, Kurultayı izleyeceğiz izin verirseniz." Kundakçı oldukça iyi davranıyor bize, "Neden hu dağ başını seçi " diye soruyorum. "Siz bulamayasınız diye" cevabını veriyor, Gülüyor bir yandan , Sorumu tekrarlıyorum , cevap aynı 

Basın bölümündeki yerimizi alıyoruz. Saat 10.00'da başlayacak olan toplantı, 11.00" 
den'sonra başlıyor, "Dikkat" çekiliyor, tekbir getiriliyor üç kere, 

Kısa bir aradan sonra tekbirleri yöneten genç, askeri bir disiplin içinde şunları söylüyor mikrofona; "İki Lane slogan atılacak. 
Başka slogan atmak yok, 1- Kanımız aksa da zafer İslamın, 2-Milliyetçi Türkiye, Bunlan üçer kere tekrarlayacağız"' ve üçer kere tek. 
rarlamanın o provası yapılıyor. 


"Şimdi yedi kere tekbir getireceğiz , arka- 


ça 


sından da İstiklal Marşını söyleyeceğiz! Yedi kere tekbir getiriliyor ve İstiklal Marşı söyleniyor 

Tekbirlere başlanmadan önce sakallı, gözlüklü, aydın görünüşlü MHP'li bir genç geliyor yanımıza. Elimizi sıkıyor, yanımıza oturuyor, Konuşmaya başlıyoruz. Sorularımın Çoğunun onu tedırgın ettiğini farkediyorum MHP'li ama, Maraş'taki olayları pek ayrıntılı takip edemediğini söylüyor. MHP'de toprak ağalarının yöneticilik yaptığını bilmiyor İsim veriyoruz susuyor. Aydınlık okuyormuş arıssıra. Bazı yazılarımızı iyi bulduğunu söylüyor 


Almanya'daki tek demokratik Federasyonmuş! 


İlk konuşmacı Federasyon Başkanı Lokman Kundakçı, Sahneye yerleştirilmiş yerini almadan önce, basın mensüplarına hoşgeldiniz demek için yanımıza geldiydi, isteyene kahve ısmarladı, "Almarya'aaki tek demokratik federasyon biziz" diyor gülerek, "Ama Aydınlıkçılar kabul etmiyor bunu", "Fede. 
rasyon ismine demokratik kelimesi konularak demokratik olunmaz ki " diyorum. Başını kaldırmadan gülüyor sessiz sessiz, 

Lokman Kundakçı konuşmasında Türk işçilerinin Almanya'da bulunuş nedenlerini anlatıyor önce, Sonra ana bölüme geçiyor, Türk devletini yıkmak isteyenlerden, Avrupa'ya gelen Türk işçilerini marksistleştirip kendi emelleri uğruna kullanmaya kalkanlardan sözediyor, 

Konuşmasını elekten geçirip süzersek, kalan şu: "Biz proleter değil milletiz . Yaşasın Türk Devleti Kahrolsun komünistler" 


Bozkurt Agâh 


Kundakçı'nın konuşması bitmedei. salona "Bozkurt Agah" giriyor. Alkışlar ve "Bozkurt Agah" bağı»tıları. 

Federasyon Başkanı konuşmasını şu sözlerle bitirdi. "Davamız bütün Türk Milletini üç hilalli bayrağın altına toplayıncaya kadar sürecek" Başkanını bu son sözünü arkadaşlık ettiğimiz televizyon muhabirine tercüme ediyorum. Hayıflanıyor "otomobildeki yastığın filmini çekmek için boşuna film harcadık desene!" 

Gündemde divan seçimi var. 


Teklif tek, karar ov birliğiyle 


Teklif tek, karar oybirliğiyle. Başkan Enver Altaylı. İkinci Başkan Hüseyin Seçer, katipler ömer Karaoğlu, Tekin İnan. 

Enver Altaylı karşımızda misafirler bölümünde Otururmuş da görmezmişiz meğer, Ayağa kalkınca görebildim, Eskiden o da Köln'de otururdu. Birbirimizi görmüşlüğü - müz var, Ben onu tanıdırı o da beni. 

Divanda yerini alır almaz da salonu kolaçan ediyor ve gözleri basında takılı kalıyor, Katiplerden birini gönderip elinde film makinasıyla dolaşan adamını çağırtıyor, Adam gidip geliyor, Her cepheden uzun uzun filmimiz çekiliyor, Alman meslektaş gülüyor bıyfk altından 


Gün Sazak beklendiği halde yok 


Enver Altaylı kurultayın diğer misafirlerini tanıtıyor. MHP Milletvekili adayı, İstanbul İl Teşkilatı yöneticisi Güven Sazak, MHP Adana İl Teşkilatı Sekreteri Urhan Ülgenç mikrofona davet ediliyor, 


Devam edecek 


ye karşı korunmasına ve sosyoekonomik kalkınmasını sağlamak amacıyla düzenlenen toplantı 


mıyla bilemiyorum. Milliyet okuyucusunun da çok merak ettiği birşey, ben bu haftanın sohbetini sizinle bu konuda yapalım. Sohbet sırasında CHP mitinglerine yapılan saldırıların sizinle ilgisi olmadığını söyleme imkanı da bulursunuz ” dedi. 

Memnuniyetle kabul ettim. Sohbeti yaptık. 


Yaptığımız sohbette söylediğim bir cümlenin hukuki bakımdan sakınca yaratabileceği düşüncesiyle ertesi gün tekrar Abdi İpekçi'ye gittim. 

Yazı hazırlanmış, dizilmiş ve sayfa teknik olarak tamamlanmıştı. Buna rağmen İpekçi beni aşağıya gönderdi. "Sayfa üzerinde istediğiniz i yapabilirsiniz" dedi, 

Bu anıyı, okuyucularımızın Ipekçı hakkında bilgi sahibi olması için anlatıyorum, Moskovacıların bize "Maocu bozkurtlar" diye çılgınca saldırdıkları bir dönemde, Abdi İpekçi bu tavrı, bu güveni göstererek, demokrasi düşmanlarının tam zıddı bir tutumu ortaya koyuyordu. 

İpekçi ile sohbetimiz 22 Eylül 1975 tarihli Milliyette yayınlandı. 

Rusyacıların saldırıları bu kez "benimle sohbet yaptığı için" İpekçi'ye yönelmişti. 

Bizim Radyo saldırıyordu. "İki CİA ajanı kafa kafaya vermiş anti-komünizm yapıyorlar" diyordu ' 


TİP'in Yürüyüş Dergisi saldırıyordu. "Sermayenin Durumcusu solda olup bitenleri merak etmiş, marjinal bir takım kişileri ön plana çıkararak Sovyet sosyal-emperyalizminden tehlike geldiğini söylettiriyor"' diyordu. 

İpekçi bu saldırıların hiçbirine aldırmadı. 
"Ben sizinle o sohbeti yaparken, böyle saldırılar gani biliyordum, böyle şeylere alışığım” 

1. 

Şimdi ölümünün ardından da aynı tür saldırilar yapılıyor. TKP'nin Sesi Radyosu, 3 Şubat tarihli yorumunda, "Abdi İpekçi emperyalizmin dingin siyasetinin taraftarıydı. Burjuvazi- nin gazetecisiydi, faşist saldırılara karşı çıkmadı" gibilerinden laflar söylüyor. Cinayeti, CIA' nın “sağ kesimi ile sol kesimi arasındaki hesaplaşmanın sonucu" olerak yorumluyor. 

O sohbetten sonra İpekçi ile birçok görüşmelerimiz oldu. Her seferinde aynı fikre saygıyı, uygarlığı ve hoşgörüyü gördük. Fikirleri zorbalıkla kabul ettirmeye uğraşanlara, fikirlerin zorbalıkla susturulmasına düşmandı, 

Katilini yakalayana verilecek ödül 6 milyona yükselmiş bulunuyor. 

Bu, yeni bir yöntem. Belki katilin yakalanması için etkili de olabilir, 

Bu ödül, hükümetin bu dengeci politikasıyla katil yakalanamayacağı fikrinin kuvvetlendiğini de gösteriyor. 

Milyonlar etkili olabilir, katil yakalanabilir. 
Ama ortaya zavallı bir kiralık katilin çıkarılması ile yetinemeyiz. z 

Ortaya, Abdi İpekçi'yi öldüren Türkiye düşmanı fikrin çıkarılmasını istiyoruz. Bu'da milyon ödemekle değil, cesur olmakla, gerçekleri görmekten korkmamakla yapılabilir. 


"Akdeniz'in kirlenmeye karşı korunması” konferansı başladı 


ANKARA (ANKA) Akdeniz'in kirlenme- o kuruluşlar katılıyor. 

10 Şubata kadar sürecek olan toplantıda 1975 
"yılında kabul edilen Ak- 


deniz Eylem Planı çer- 


başladı. İsviçre'nin Ce- oçevesinde bugüne kadar nevre kentinde başlayan yapılan çalışmalar ele atoplantıya Akdeniz'de lınacak ve 19791980 yılkıyısı bulunan ülkeler ile ları için bir çalışma prog- ilgili öteki uluslararası ramı belirlenecek, 


Şiirler AYDINLIK YAYINLARI 


PARTİ 


GÜNIŞIİĞI 
NARDALI 


gani bozarslan 


Genel Dağıtım; TÜR DA Cačaločlu Hamam sok, No; 4 


6 Şubat 1979 


Başaran: 


“Güçsüzden yanayım kavgada Büyük öfkelerle bilenmiş sesim” 


e Biliyorsunuz yakın 


bir geçmişte köykent romanı gibi bir sınıflamanın içine sokulmaya çalışıldı edebiyatımız. 
Bu durum, aydınlarımız arasında kimi tartışmalara yolaçtı. Sizin bu konudaki görüşlerinizi öğrenebilir miyiz? 


«Romanları konularına göre öbekleme, değerlendirmeye kalkışma pek sanatsal bir yaklaşım gibi görünmüyor bana. Sanatçının işini ustaca yapmasıdır önemli olan, insana bakışı, okuruna ilettiidir. Başarılı bir yapıtın konusu "köy" de olabilir "kent" de ., 


Başkentten kentler”, oradan da Anadolu'nun en uzak köşelerine, köylere açılan bir gelişimi var yazınımızın. 
Yeni yeni,tümüyle yapıtlara puyor coğrafyamız. İnsanımızın uyrukluktan oyurttaşlığa geçiş süreciyle, eğitimin yaygınlaşmasıyla ozanların, yazarların kökenleri de değişiyor, halklaşıyor yazınımız. En büyük pay Köy Enstitülerinin bunda, 

1950'lerden bu yana ikinci elden değil de, doğrudan doğruya, tüm gerçekleriyle verilmeye başlanıyor köy. Yazınımızda gerçekçilik yeni boyutlara ulaşıyor. "Bizim Köy" bir patlama oluyor adeta. Köylünün kente inmesi nasıl istenmiyorsa, doğrudan 


doğruya yazınımıza girmesinden de öyle hoşlanılmıyor. Ataç 


burun kıvırıyor ilkin “öf be, tutturmuşsunuz bir köy, köy.." 
""köyün romanı olmaz" diyor, başka biri de. 
Şunca yıl kentlileri anlatanlara "gık" demiyenler nedense bıkıveriyorlar "köy''den. 
Kökende sınıfsalık da var elbet, "Gayri Türkiye sanayileşme sürecine girdi, bir kentleşme olgusuıvar ortada , bunu yazın" öğütleri. . Sonra da köy:kentromanı tartışması... 

Diyelim sağlıklı bir sanayileşmeyi gerçekleştirdik "köy, kendini 


yenileyerek, o sanayileşen toplumun kırsal yaşantısını (o sürdürme 


TYS önderliğinde 
Balkan 
Yazarları 
Kurultayı toplanacak 


Türkiye Yazarlar Sendikasının girişimiyle 2ł-27 Mayıs tarihleri arasında, Balkan Yazarları Kurultayı İstanbul' da toplanacak, Hazırlıkları yapılan bu Kurultay'a başta TYS olmak üzere, Yunanistan, Bulgaristan, Yugoslavya, Arnavutluk ve Roman- ya gibi Balkan ülkelerinin yazar örgütleri katılacak. 


Güncel siyasi amaç taşımayan bu Kurultay' da, "Balkan ülkeleri ede biyatında ortaklaşa temalar" konusu üstünde konuşmalar yapılacak, 


Türkiye Yazarlar Sendikasının hükümet-. 
ten bağımsız olarak gerçekleştireceği toplantıda konuk ülkelerin yazarları ikişer bildiri, ülkemiz edebiyatı adına da beş bildiri sunulacak. Kurultay'da Türkiz edebiyatını temsilen 

ildiri sunacak yazarlarımız şunlar: 


Aziz Nesin: (Balkan Edebiyatında Mizah) 

Türker Acar oğlu: (Türkiye ve a “ edebiyatları) 

Adnan Öngel gına (Türkiye (o veYugoslav edebiyatları) 

Iyonna (O Kuçuradi; (Türkiye ve Yunanistan edebiyatları) 

Mustafa Balel; (Türkiye ve Romen edebiyatları.) 

Balkan Yazarları Kurultayı üç gün sürecek, daha sonraki günlerde ise konuk yazarlar, Bursa'da bir geziye götürülecekler. 


MEHMET ESEN- 


aşamasına girmeyecek mi?" Ya o zaman da kimileri tutar konu edinirse köyü... 


© Köy Enstitülerinin Türkiye Kültürü üzerindeki önemini ve yerini kisaca anlatır mısınız? 


—Köy Enstitülerini bilinen anlamda bir okul sanıyor bazıları. 
Değil oysa. Tanzimat öykünmeciliğinden kurtulup, bilimsel açıdan ekonomik, toplumsal yapımızı, gerçeğimizi doğru anlama, bu gerçeği değiştirmek için yolun bize göresini uygulamadır enstitüler. Köylü yığınlarını kölelikten, sömürünün her çeşidinden kurtarmak için, daha doğrusu kendisinin kendisini kurtarması için bilgilendirme, bilinçlendirme,- dir amaçlanan,Nazım'ın "Topraktan öğrenip kitapsız bilen" dediği öğrencilikle emekçilik birleştirilerek "kitaptan da bilen, üretim yaşamını yenı aşamalara ulaştıracak bir insan olarak yoğurulmaya başlar. Amaçlanan yaşamı yaratma eylemi içinde olur "yoğrulma". Kültürel açıdan bir halk karizmasıdır bu eylem. 
Üretici halkımızın yüzlerce yıllık bilgi, deney birikimini yaratıcılığını da ortaya çıkarır. Enstitü yaşamı onları değerlendirerek yaygınlaştırır. Diyebiliriz halkımızı, folklorumuzu, oyunlarımızı, nakışları- 


mızı, türkülerimizi, incelikleriyle dilimizi enstitüler tanıtmıştır bize. Enstitü Müdürü Hürrem Arman'ın dediği gibi: "sosyalist 


bir Türkiye için büyük oranda birikimler yaptı enstitüler, kendi içlerinde hiç bir çelişkiye düşmeyen kuruluş ve uygulamalarıyla bugün ve yarın için vazgeçilemeyecek (o yöntemler" geliştirdiler, 


e Şiirlerinizde Ana: 


döltr'insantın toprağa olan sevgisini çoşku dolu bir sesle dile getiriyorsunuz; bunun yanında Köroğlu, Dadaloğlu gibi zulme başkaldran halk kahramanlarını şiirinize ka- 


tıyorsunuz. Bu iki öge 


TAHSİN YÜCEL 


Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulunun Sait Faik Hikaye 


ödülü Yönetmeliğine 


değişiklik kararını geri alacağı» 


bildirildi. 


Bilindiği gibi bundan bir süre önce, Darüşşafaka, Cemiyeti Yönetim Kurulu, Ödül Yönetmeliğinde bazı değişiklikler yaparak, Tahsin Yücel ile Hilmi Yavuz'u görev dışı bırakmış, ayrıca her yıl üç seçicinin ad çekme yoluyla değişmesini öngören kurallar getirmişti. Ödül jürisinin düşüncesine başvurulmadan konulan bu yeni kurallar tepkiyle karşılanmış ve Behçet Necatigil, Vahit Turan ile Rauf Mutluay gö- 


CENGİZ PEKSÖY 


sırasındaki bağıntının kültürümüzdeki yeri nedir sizce? z 

—Ne çeşit üretim biçimi sayarsak sayalm, Osmanlı döneminde de ezilen, kayışı 


çeken köylü yığınlarıydı. 


Toprağı tırnaklarıyla güvertivordu, ama topraksızdı; gözyaşıyla buğday yetiştiriyordu, ama açtı. Kıtlığı, kıranı, dış sömürüsü, iç sömürüsü onun üzerinde yoğunlaşıyordu. Gene de, suçlayan sesler geliyordu derinlerinden ; Şalvarı şaltak Osmanlı 
Eğeri kaltak Osmanlı Ekende yok, biçende yok 
Yiyende ortak Osmanlı 
Toprak, Anadolu insanının ekmeği, yaşamı, yeni yaşama biçimleri doğuracak ana üretim kaynağı. Emeğini yağmalayanlara karşı bir başkaldırış, özlemlerini dile getiriş bulunuyor Anadolu insanı Köroğluların, Pir Sultanların, Dadaloğluların sesinde, Alıp bağrına basıyor onu, katkılarda bulunuyor. Halkın böylesine sevip benimsediği sesleri günümüze dönüştürmek, yeni bir hamur mayalamak bir yerde, 


Şöyle diyordum 
İMECE şiirimde; 


Güçsüzden yanayım kavgada 

Büyuk öfkelerle bilenmiş sesim 

Hey diyorum bir dağ sabahından 

Sırtıyla taş taşıyanlara 


Hey gücünden habersiz orman Biliyorum Köroğlu olunmaz bu çağda 
Ama yedi rengin imecesi aydınlık Taşlar bıktı gömüt olmaktan 

Bırakın çürüsün yalnızlığında firevünlar 


© Daha çok ozan yönünüzle ,.. tanıyoruz sizi, Şiirin Türkiye'deki ve Türk şiirinin de dünyadaki yeri konusunda neler düşünüyor sunuz? 
-Şiirin, yüreği yeni yönlere açtığını, yaşamın "coşkusal alınteri" 


lerdi. 
ilişkin rüşşafaka 


HİLMİ YAVUZ 


olduğunu biliyoruz. 
Şiiri seven bir halkız biz. Sevişmede, savaşmada, çalışmada bizimle hep şir, En uzak köyde yankılanıyor Yunusların, Pir Sultanların, Köroğluların, Dadaloğluların, Karacaoğlanların sesleri, Köylümüz de onların ağzın- dan konuşuyor çoğu zaman. İşte 12 Mart döneminde köyümün kızlarının söylediği bir türkü; 

Benim yarim çok 

güzel 

Motor üstünde gezer 

Giyince beyazları 

Deniz Gezmiş'e 

benzer 

Diyeceğim, önemli bir yer tutuyor halkımızın yaşamında şiir, içine kapanıp kalmış , ona ulaşamamış okumuşlar kesiminin şiiri var bir de.. "şiir insanlığın kurtuluşu doğrultusun- da ölümcül bir denemedir" diyor. Bir siyasinin Şiirleri"'ni yazan Can Yücel. Türk şiiri, giderek bu ölümcül deneme- de sesini dünyaya duyuracak güce ulaşıyor. 
Çoktandır bir dünya ozanı Nazım. Bilindiği gibi Struga'dada,dünya şiiri düzeyinde ödüllendirildi şiirimiz. 

© Türkiye'de, son on yi içinde halkın yükselen mücadelesinin yanında edebiyatımızın bu gelişmenin gerisinde kaldığı isavina katılır mısınız, bir sanatçı olarak? 

Ben katılamıyorum o görüşe, Sanat gerçekten de bilinci bileyici, bilincin coşku içeriğini yenileyici, Sanatın özsuyu çifte su veriyor devrimcinin çe- 


liğine. Güçlenen bir savaşım varsa, yazınımızın da payı vardır bunda diyorum. Yaşamın 


gerisinde ` kalamaz sanat... 

© Türkiye'de birçok toplumsal olaylara tanık oluyoruz. Toprak işgalleri, grevler ve bunların yanında hakim 81- nıfların halkımız üzerin - deki baskı ve terör eylemleri, Bütün bunların karşısında bir yazarın yüklendiği sorumluluklar sizce neler olmalırir? 


- "Türküleri yapanlar, yasa koyuculardan daha güçlüdür" diyor bir söz. Yasa koyucu, anıfının çıkarlarını güvence altına almak : düzeni sürdürmek ister. 
Türküleri yapanlar, "in - sanlğın kurtuluşu doğrultusunda ölümcül" denemelere girişenler, yazarlar, sanatçılardır. En büyük (sorumlulukları yaşamı değiştir mede, yenileştirmedeki güçlerini unutmamak, işlerini kusursuz yapmak, kendilerini aşmağa çauşmak... Elbette halkın yanında, onun savaşımının türküsünü yakarak... 

© önümüzdeki dönem yazmayı düşündüğünüz eserleriniz hakkında kısaca bilgi verir misiniz? 

- Biten yapıtlarımın yeni baskılarını yaptırabilmeyi düşünüyorum. 
"Kocakent", "Pıtraklı Memleket", "Gök Ekin" "Zeytin Ülkesi", "Sürgünler" bunlar arasında. 
Ama kağıt fiyatları, yayın koşulları da ortada. 
Yeni şiir, öykü çalışmalarım da var. 


Darüşşafaka 
Yönetim Kurulu, ödül yönetmeliğine ilişkin değişiklik kararını geri alıyor 


revden çekildiklerini bildirmiş- 


Kendisiyle görüştüğümüz Da-Cemiyeti 
Prof. Vakur Versan ise, konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: 

"Ortada bir yanlış anlaşılma var. Bu Sait Faik Ödülünün bir yönetmeliği yoktur. Bir yönetmelik yapmak istedik biz. Yanlış anlaşılma da bu nedenle oldu. 
Yeni üye olarak da Refik Erduran atanmıştı. Getirmek istedi -~ imiz yönetmeliğin şılması sonucu, arkadaşlar toplantıya gelmediler. Ama önümüzdeki ilk toplantıda, yanlış anlaşılan kurallar geri alınarak uyuş- 


mazlık konusu ortadan kaldırılacaktır." 

Sait Faik Hikaye Ödülü değerlendirme Kurulu üyelerinden Haldun Taner,.Behçet Necatigil, ile Vahit Turan ise, bu konuda gazetemize şu açıklamayı yaptılar: 


Behçet Necatigil: "Yönetim Kurulu'nun getirdiği bu tasarruflar, 1964'te yapılan ve jüriyle ilgili dördüncü maddeyi çiğnemiştir. Açıkça çiğnemişlerdir. 
Bu maddeye göre, juri üyeleri, 'kaydı hayat' şartıyla seçilirler. 
Uygulamada bunun da zorlukları var tabii,Yönetim Kurulu'nun bizlere danışmadan aldığı bu karar sonunda, değerli iki arkadaşımız, Tahsin Yücel ile Hilmi Yavuz'un görev dışı bırakılmasına ben şahsen çok üzüldüm. 
Arkadaşlarla ayrılma kararı verdik. Bu şartlar altında ben şahsen orada kalamazdim.”" 

Vahit Turan: "Cemiyet Yönetim Kurulu, bilerek ya da bilmeyerek böylesine yanlış bir karar aldı. Yanlış bir tasarrufta bulundu. Biz de karşı çıktık. 
Eğer telafisi yoluna gidilirse, elbette istifamızı geri alırız... 

Haldun Taner: "Bizlere sorulmadan bazı kurallar getirildi. 
Yönetmelik değişikliği yapıldı. 
Biz de bu haksız karara hep birlikte karşı çıktık, Eğer kararı geri alırlarsa, göreve dönmeyi mütalaa ederiz elbette..." 

Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu bugünlerde toplanarak ödül jürisiyle aralarında çıkan uyuşmazlık konusunu görüşecek. 


Başkanı 


yanlış anla- 


1980 


propaganda yapıyor 


Geçtiğimiz yaz Arjantin Dünya Futbol Kupasını boykot etmek ve Videla diktatörlüğünün cinayetlerini teşhir etmek için Avrupa çapında faaliyet gösteren COBA (Arjantin Kupasını Boykot için Organi - #azyon Komitesi bir yıllık çalışmasının bilançosunu 
çıkarttıktan sonra 1980 
Moskova Olimpiyatlarına karşı yürüteceği faaliyetleri saptamak amacıyla yeni kararlar aldı. 


Merkezi Fransa'da olan ve Avrupa'nın çeşitli kentlerinde faaliyet gösteren COBA örgütü, ilk iş olarak faaliyet sahasını genişletti ve İsmini .değiştirdi. Örgütün yeni adı Spor, emperyalizm ve baskı mekanizmasını inceleme ve eylem komitesi" (COSİR) oldu. 


Örgüt kendisine ilk faaliyet olarak Moskova Olimpiyatları konusunda bir inceleme araştırma yapmayı tespit etti. Bu faaliyetin meyvası olarak COSİR otuz sayfalık bir broşür yayınladı. Broşür- de 8 makale yer alıyor. 
Broşürün başlangıç kısmında COSİR'in bilançosu ve önümüzdeki dönemdeki faaliyetleri özetle şöyle açıklanıyor. 


Arjantin'de o yapılan 


Genç Milli Futbol Takımına gıda yardımı yapılıyor 


ANKARA (THA) 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü, Balkan Şampiyonasında ikinci 


olarak gümüş madalya kazanan Genç Milli Takımımıza gıda yardımı yapılacağını açıkladı. Bu Kararı alırken yönetmenliğin itici güç yasalarıdandan fay- 


dalandıklarını da açıklalamalarında Yer verdi. 

Alman bilgiye göre İtici güç yönetmeliğinden yararlanarak ayda 900'er lira gıda yardımı alacak oyuncular Federasyon tarafından tespit edilecekler. Bu arada Polon- ya maçında disiplinsiz hareketlerinden dolayı sahadan atdan futbolculara gıda yardımı yapılmayacağı da ifade ediliyor. 
Gıda yardımı futbolculara bir yıl süre ile verilecek, 


Masa Tenisi Milli Takımımız 


* 


Lenin ölmeseydi hapiste olurdu. 


Dünya Futbol kupasına karşı yürüttüğümüz faaliyetler bize şunu öğretti: Spor tarafsız bir kurum değildir. Hakim sınıfların ideolojisi doğrultusunda baskı ve sömürüye hizmet etmektedir. Üstelik son Futbol şampiyonası, büyük uluslararası müsabakaların ardında büyük siyasi ve ekonomik çıkarların olduğunu gösterdi. Adidas spor firmasının sağladığı kâr ve şikeli Peru-Arjantin maçı bu görüşlerimizi doğruladı. 


COBA faaliyetlerini sürekli kılmak amacındadır. Bu yüzden COSİR'i 


Moskova Olimpiyatlarına karşı çalışmalar yoğunlaşıyor 


© Fransa'da COSIR örgütü, olimpiyatları boykot etmek için 


kurduk, yayın organımız olan "L'Epigue''i de yayınlamayı sürdüreceğiz. 

Şimdilik inceleme ve araştırma konusu olarak şu sorunları sectik; 


Spor kurumları ile emperyalist siyasetler arasındaki ilişkiler. Ülkeleri uluslararası karşılamalara katıimaya zorlayan siyasi, ideolojik ve ekonomik nedenler. 


En temel demokratik hakların gaspedildiği, söz toplantı ve dernek kurma haklarının tamamen yasaklandığı SSCB'de yapılacak olan Olimpiyat oyunlarını boykot etmek için yapılacak propaganda ve eylem yöntemleri," 


Broşürün diğer makalelerinde, Moskova yönetiminin Olimpiyatları düzenlemek istemelerinde- ki artniyetler; konu ile ilgili basın taraması; Rus muhalifi Plioutch'un bir yazısı, 1936 Berlin Olimpiyatları ile 1980 Moskova Olimpiyatları arasında bir kıyaslama; idealist spor ve olimpiyat aşıklarının tutumunun eleştirisi; Pirre de Coubertin' in görüşlerinin tahlili; Doping ve Olimpiyatlar- dan elde edilen ekonomik gelirler konuları ele alınıyor. 


Split Akdeniz Oyunlarına katılacak sporcuların tespiti için 

çalışma yapılıyor 


ANKARA (AA) 


Yugoslavya'nın Splik kentinde 15 - 29 Eylül 
1979 günleri yapılacak 8. Akdeniz Oyunlarında ülkemizi temsil edecek sporcu sayılarının belirlenmesi çalışmaları sürdürülüyor. 

Sporla ilgili Genel Müdür Yardımcısı Mazhar Vardar'ın başkanlığında çalışmalarını sürdüren Akdeniz Oyunları hazırlık kurulu, Atıcılık, Atletizm, Basketbol, Bisiklet, Güreş,' Eskrim, Jimnastik, Boks, Tenis, Okçulu,, Masa Tenisi, Kürek, Judo, Hentbol Halter, Yüzme, Yelken, Voleybol ve Futbol dallarında katılmak konusu üzerinde çalışıyor. 

Federasyonların görüşü alınarak, son Akdeniz Oyunlarında Balkan ve Olimpiyat Şampiyonalarındaki dereceler odeğerlendirilerek sporcu sayısı belirlenecek, 

Kurul, alınabilecek sonuçlar ve ülkemizi temsil etme durumuna göre dallardaki spor 


sayılarının 15 gün içinde belirlenmesini karar- 


laştırdı. 


İskoçya'ya gitti 


ISTANBUL (ÖZEL) Avrupa Masa Tenisi Birinci ligine çıkmayı garantileyen Masa Tenisi Mili Takımımız dün İs- 


koçya'ya gitti. 
kinci ligdeki son maçını Çarşamba günü 


Edinburg'da İskoçya ile yapacak olan Milli Takımımız bu maçın kesin favorisi olarak görülüyor. 

Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Danyal Çi- 


per'in başkanlığında İskoçya'ya giden Masa Tenisi Milli Takımı 


kadrosunda şu oyuncular bulunuyor. 

Oktay Çimen, Vasil Aleksandiridis, Kadriye Poyrazoğlu ve Seda Müstecaploğlu. 


Seda Müstecaplıoğlu 


dostluk 


Gül Yenici 


G.Afrika, İsrail ve Moskova Olimpiyatları 


Geçtiğimiz yaz Arjatin'de yapılan Dünya Futbol Şampiyonasından sonra gözler şimdi de 
1980 Moskova Olimpiyatlarına çevrildi. 

Kremlin yönetiminin insan haklarını çiğneyen diktatörlüğü ve uluslararası alanda güttüğü yayılmacılık siyaseti, spor çevrelerinde de geniş tepkiler uyandırıyor. 


Brejnev'in Moskova Olimpiyatlarını siyasi amaçlarla kullanarak ülkesini "'barışçı ve özgürlükçü"' bir ülke olarak tanıtmaya önem vermesine karşı şimdiden bir kampanya başladı, Olimpiyatların yapılmasına henüz iki yıla yakın bir süre varken çeşitli çevreler Moskova'nın Olimpiyat oyunları siyasetini kınamaya başladılar. 


Olimpiyat Oyunları Organisazyon Komitesi (COJO) sorumlularından Vladislav Şevçenko' nun açıklamaları özellikle Afrika ve Arap ülke- 


lerinin tepkisini çekti. 


Şevçenko, Moskova 


Olimpiyatlarında politikanın spora karıştırılmayacağını iddia ederek katılmak isteyen her ülkenin 1980 Olimpiyatlarına serbestçe iştirak 


edebileceğini ileri sürdü. 


Uluslararası hukuk kurallarını çiğneyen ve bu yüzden Birleşmiş Milletler ve dünyanın bir çok ülkesi tarafından ekonomik ambargo altında tutulan ve diplomatik sahnede sözü edilmeyen ırkçı Güney Afrika ve İsrail yönetimleri bu açıklamayı sevinçle karşıladılar. 


Ancak, aralarında İngiltere Dışişleri Bakanı David Owen'de bulunmak üzere bir çok devlet yöneticisi gerek bu konuda gerekse Rusya' nın insan haklarını çiğnemesi yüzünden ülkelerinin spor takımlarını Moskova'ya göndermeyebileceklerini belirttiler. Uluslararası kamuoyu- 


nun baskısı karşısında 


Moskova şimdilik bu 


açıklamasında ısrar etmiyor. Ancak Moskova Radyosu geçenlerde yayınladğı bir haberde “İsrail'in eğer Güney Afrika rejimi ile ilişkisini keserse Olimpiyatlara katılabileceğini" söyledi. 
Yani, İsrail'in bizzat kendisi ırkçı olduğu için değil, ırkçı bir başka yönetimle ilişkisini sürdürdüğü için Moskova Olimpiyatlarına katılma- 


sı tehlikeye giriyor! 


Hentbol Federasyonunun 
3. kuruluş yıldönümü için düzenlenen turnuva sona erdi 


ANKARA (ÖZEL) Hentbol federasyonunun kuruluşunun 8. yıl dönümünü kutlamak için 


düzenlenen hentbol tur- 


Amatör Milli 


Takımımız dün kampa girdi 


1980 
Grup 


kımımızın 
Arif 


(İETT), 
Rıdvan 


(Sarıyer), 


Moskova eleme 
Amatör Milli Takımımız dün akşam Sarıyer Mersinli Ahmet Tesislerinde kampa girdi. 

11 Nisan günü Avusturya ile kar- 
$ı karşıya gelecek olan Amalör Milli Takımımızın çalıştırıcılığını Nihat Atacan yapıyor. 

Kamp yapan Amatör Milli Takadrosunda cular bulunuyor. 
(Güneşspor), 

Mehmet 

(Kayserispor), (Eskişehirspor, İsa leburgazspor), Süleyman (Beşiktaş), İsmet (Ankara Muhafızgücü ),Oğuz Ümit (Y. Meysu), Kadir (Denizlispor), Nevzat (Ankara Demirspor), Mustafa (Adanaspor), Er- 


İSTANBUL (ÖZEL) Olimpiyatları maçına hazırlanan 


şu oyun- 


Seyfettin (Gaziantep), 
Burhan 


Çetin (Lü- 


doğan (Karagümrük). 


Çakmur:” Federasyon başkanlarının demeç vermesini yasakladığım haberi 


asılsızdır” 


ANKARA (ÖZEL) Gençlik ve Spor Bakanı Yüksel Çakmur, Federasyon Başkanlarının ve yardımcılarının demeç vermelerinin yasaklandığı daha sonra da serbest bırakıldığı haberlerinin gerçekle ilişkisi olmadığını söyledi. 

Çakmur konu ile ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: "Bakanlık genelgesi yalnız 657 sayı- 


h yasaya bağlı olarak çalışanları kapsamaktadır. Federasyon 


Başkanları 657 sayılı yasa ile bağlantısız olarak çalıştıklarından federasyon etkinlikleri ile ilgili demeç verebilir." 

Bakan Çakmur, konuya ilişkin olarak basında yer alan haberlerle ilgili olarak yaptığı açıklamada da, genelgenin 


Gençlik ve Spor Bakanlığina bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu, Beden Terbiyesi Gençlik Hizmetleri , Okul içi Beden Eğitimi, Gençlik Sorunları, Eğitim Tesisleri Genel Müdürlükleri ile tüm birim başkanlıklarına gönderildiğini ifade etti ve "yasa buyruklarının uygulanmasını istemek ne zamandan beri suç sayılıyor''dedi. 

Gençlik ve Spor Bakanı Çakmur, bir süreden beri "dedikoduların haber haline dönüştürüldüğünü ve araşlırmasız olarak basına yansıtıldığını" belirlerek şunları söyledi: 

"Dedikodulara dayanarak yapılan haberlere, eleşlirilere, yorumlara bugüne değin yanıt vermedik. Çünkü bu tür yayınara Ti'k halkının önem vermeyeceğine inanıyorduk. Bu tü ha- 


berleri ciddiye almıyor, o nedenle susuyorduk. 
Ancak bizim sürekli susmamızdan cesaret alan bazı art niyetliler, kamuoyunu yanıltma çabalarını sürdürerek yayınladı-Hımız bir genelgeyi bile tam anlamı ile yanlış, gerçek dışı olarak yansılmaktan oçekinmemişlerdir. Bunun içindir ki, bu dedikoduların durması ve gerçeğin anlaşılması için bu açıklamayı yapmayı zorunlu bulduk. 


Genelgenin esası 657 
sayılı yasanın 15. maddesi gereğinin yinelenmesinden başka bir şey değildir. Gençlik ve Spor Bakanlığının yasaların yürütülmesi ve uygulanması ile görevli bir kişi olarak, yasa dışı davranışlar karşısında yara hükmünü anımsatmamam ve yasa dışı davranışlara ödün vermem kusurdur." 


ANKARA (THA) 
Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası nedeniyle iki maçı ertelenen Eczacıbaşı voleybol takımı bu maçlarını Cumartesi ve Pazar günü Altunizade spor salonunda yapacak. 

Programa göre 10 Şubat Cumartesi günü Taç- spor Eczacıbaşı saat 13.00'de karşı karşıya gelecek. 


İETT Eczacıbaşı erteleme maçı ise Pazar günü yine saat 13.00'de yapılacak. 


Öte yandan Avrupa Şampiyon Kulüpler Bayanlar Voleybol Tumu- 


nuvası sona erdi. 

19 Mayıs Gençlik ve 
Spor Akademisi Salonlarında yapılan karşılaşmalar sonucunda erkeklerde Ankara Karması, bayanlarda İzmir karması birinci oldular 


İki gün süren karşılaşmalar Ankara, İzmir, Adana, Eskişehir, İstanbul erkek karmalari ile İzmir, Ankara kız karmaları katıldı. Ankarı. bölgesi'nin çıkarttığı iki Minik takım da karşılaşmalara renk katti, 


İki gün süren karşılaşmalara seyircilerin katılma oranı az olmasına rağmen karşılaşmaların kalitesi oldukça iyi idi. 


Erkeklerde Ankara Karmas: bütün ekipleri pna birinci olurken stanbul karması ikinci, İzmir Karması Üçüncü, Eskişehir dördüncü, Adana da beşinci oldular. 


Kızlar yarışmasına katılan iki ekipten İzmir Karması birinci Ankara karması da ikinci oldular, 


ECZACIBAŞI VOLEYBOL 


TAKIMI, ERTELENEN MAÇLARINI BU HAFTA 


SONU OYNAYACAK 


vası Cuma günü İzmir'de başlayacak. 

Üç gün sürecek şam: piyona finallerinde Ec zacıbaşı bayan voleybol takımını çeyrek finalde eleyen Nemse Budapeşte, Doğu Alman Dinamo Berlin ile karşılaşacak. 

Hazırlanan programa göre 18.30 ve 20.00'de yapılacak final karşılaşmalarını Avrupa Televizyonları naklen yayınlayacak. 

İzmir Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüğü yetkilileri final maçları ile ilgili hazırlıkların tamamlanarak her türlü önlemin alındığını belirtti. 


| 


6 Şubat 197 


Gümüşhane CHP il Başkanı... 


(Baştarafı 1. Sayfada) sokakta bulunan Şenlik Kıraathanesine ateş ettiler. Aynı semtte bulunan bir lokantaya da ateş eden kişiler, daha sonra kaçtılar. Olayda kahveha- ne sahibi Cengiz Şenlik tabanca kurşunuyla Ali Doğan, kırılan camların üzerine düşmesi ile Mehmet Ali Başpınar da tabanca kurşunu ile yara- 


landılar. 4 

Bu arada, Anadolu mahailesinde terzilik yapan Bilal Aytul'un dükkanına giren bazı 


kişiler terziyi sen faşistmisin diye tehdit ettiler. 
daha sonra dövdüler, Emniyet yetkilileri, terziyi tehdit edenlerin beş kişi olduklarını ve ellerinde tabanca bulunduğunun tespit edildiğini açıkladılar. 

Adana Mühendislik Yüksek Okulunda Alaattin Güler, Sadi Tancan, Mustafa Özsoy, İhsan Küçük ve Cahit Yıldırım adındaki faşistler aynı okulun öğrencilerine saldırdıkları ve öğrenim özgürlüğünü engelledikleri için gözaltina alındılar. 

BERGAMA'DA 


Mehmet Albayrak adlı öğretmene saldıran İGD' lilerden İhsan Hayman yakalanarak tutuklandı, 

31 Ocak akşamı, Töb- 
Der'den çıkarak evine gitmekte olan Mehmet Albayrak adlı öğretmen, İGD'li İhsan Hayman, Celal özel, Halil Avcı adlı kişilerin saldırısına uğramişti. 

Öte yandan Bergama'da MHP'li komandolann, Bergama'nın çeşitli yerlerine ''Ya hep susturacağız, ya kan kusturacağız"' şeklinde yazılar yazdıkları bildirildi. Yazılârın altına ETKO, UGD şeklinde imzalar atan komandoların, Bergama Lisesinin yanındaki ÜGD binasından lise öğrencilerini (o kışkırtmaya çalıştıkları (o belirtiliyor. 
Komandoların bazı geceler Atatürk Mahallesinde de, "komünistleri ezecegiz” şeklinde bağırarak halkı kışkırtmaya çalıştıkları öğrenildi. MHP'lilerin tertiplerine karşı önlem alınması için başvurulan kaymakamın duruma kayıtsız kaldığı bildirildi. 

“ra 


18.30 HABERLER 


19.00 YARIŞMA 


19.30 BİR KONSER 20.30 HABERLER 


Metin Coşkun. 


çil HEPER) 


Türk filmi. 


TRT] - 


05.00 Açılış, program 05.05 Türküler, Şarkılar 06.00 Kisa Haberjer 

06 02 Günaydın 

07.30 HABERLER 
09.02 Türkü'er GEÇİdi 09.20 Dilder Dile 10.01 Arkası Yarın 11.05 Şarkılar 

11.20 Türküler Geçidi 11,40 Hafif Batı Müziği 12:10 öğle Üzeri 

13.00 HABERLER 
1501 


Yörelerimiz, Ezgile rimiz, Gelenekleri - miz. 

15.20 Şarkılar 

16.20 Türküler 


TRT2 


07.00 Açılış ve Program 

07.02 Güne Başlarken 

10.30 Ülkeler ve Müzikleri 

11.00 öğleye Doğru 

12.00 Sizin İçin Seçtiklerimiz 

17.00 Gençler İçin 


TRT3 


08.00 Açılış ve Program 

08.02 Gün Başlıyor 

09.00 Olayların İçinden 

09.30 Sabah Konseri 

1030 Kadın Sanatçılarımız 

12.20 Kutlu Payaslı'ddan Şarkılar 

12.45 Bir pınarki 

13.00 HABERLER 

13.15 çeşitli Klasik Muzik 

13.30 Olayların Í çinden 

14.00 Mikıofonda Halk Müzığı 

16.20 Arkası yarın 

16.40 Şarkılat 


Aydınlık 


BAYAŞ / Basın JYayın A.Ş adına sahibi 


FERİT İLSEVER 


LEVİZYO 


18.33 FLANDERLERİN KÖPEĞİ Çizgi film dizisinin 15, bölümü yayınlanacak. 


İzmir televizyonunca hazırlanan ilkokullararası Genel Bilgi Yarışması programında, Gültepe-Turgut Reis İlkokulu ile Tire Kurtuluş İlkokulu arasında yarışma sunulacak. 


20.00 TATLI KAHRAMANLAR 


21.15 BEŞ DAKİK A (Hasta Yeğen) 

Cüzzam hastalığının konu edildiği küçük oyun- da özellikle çocuklara bulaşan bu hastalık konusunda anne ve babaların almaları gereken önlemlere dikkat çekiliyor. Yapım: Yavuz Tarakçıoğlu. Yönetim: Ayhan Karapars. Oynayanlar: İhsan Sanıvar, Metin Bilgin, Şener Kökkaya, 


21.20 TÜRK SANAT MÜZİĞİ KONSERİ (Se- 


21.40 TV'DE TÜRK SİNEMASI (Şıpsevdi) 

Yönetmenliğini Orhan Aksoy'un yaptığı ve başlıca rollerini Ayhan Işık, Ajda Pekkan, Vahi Öz, Mualla Sürer'in paylaştıkları 1964 yapımı bir 


GAZİANTEP'TE 
VURULAN GÜMRÜK MEMURU ÖLDÜ 

Gaziantep Atütürk Bulvarında dolaştığı sırada kimliği meçhul kişilerin açtığı ateş sonucu yaralanan Karkamış Gümrük Kapısı memurlarından Mehmet Çelik dün kurtarılamayarak öldü 


Öte yandan Gaziantep'in Yavuzeli İlçesi kaymakamı Gazi Kaya' nın lojmanına meçhul kişilerce ateş açıldı. Açılan ateş sonucu ölen ya da yaralanan olmadı. 


İSTANBUL'DA 
BİR POLİS BİR 
KİŞİYİ BIÇAKLADI 


Laleli'de önceki gece bir lokantada meydana gelen olayda, Eyüp karakolunda görevli polis memuru Davut Yolcu ile arkadaşı Veysel Ölçer anlaşılamayan bir nedenle Mehmet Çelik adlı bir kişiyi bıçakla yaraladılar. 
Yaralanan Çelik tedavi için Çapa Tıp Fakültesine kaldırılırken, sanıklar hakkında soruşturma- ya başlandı. 

Öte yandan Eyüp Sağlam adlı bir yurttaş Cevizli Kireç Ocakları mevkiinde kimliği belirlenemeyen 6 kişinin saiuirısına uğradı. Ağır şekilde dövülen Eyüp Sağlam, Haydarpaşa Numu- ne Hastanesine kaldırıldı 


Rızgari Dergisinde 


çalışan bir işçi 142-3'ten tutuklandı 


İSTANBUL (ÖZEL) 

18 Ocak 1979 tarihinde Rızgari Dergisi bürosunda yapılan arama sırasında gözaltına alınan büro işçisi Maşuk Doğan Askeri Savcılığın isteği üzerine dün. İstanbul Sıkıyönetim Askeri Mahkemesince tutuklandı. 
Derginin Sıkıyönetim Komutanlığınca yasaklanmasından önce, büro- 
da yapılan aramada 240 
adet dergi bulunmuştu. 
Arama sırasında içeride bulunan büro işçisi Maşuk Doğan 142/3, maddeden tutuk ə 


18.01 Çocuk Bahcesi 18.16 Laf Lafı Açar 19.00 HABERLER 
20.02 Çocuklariçın On Dakika 
20.12 Hafif Müzik 20.15 Köy Dağarcığı 20.40 Türküler Geçidi 21.00 Kısa Haberler 21.01 Şarkılar 
21.30 Stüdyo Sizin 22.00 Kısa Haberler 22.02 T.B.M.M. Saati 22.35 Çeşitli Müzik 
2300 HABERLER 
23.40 Türküler ve Oyun Havaları 
01.55 Gece Yarısı 


20.00 Müzik Sözlüğü 

21.00 Açık Oturum 

22.00 Gecenin Getirdikleri, 

23.00 Salı Konseri 

24.00 Gece ve Müzik 

01.00 Program ve Kapanış 


17 00 Ses Ustaları 

18.30 Kültür Sorunları 

19.45 Türküler 

20.00 Üniversite Korosu 

20.30 Küçük Konser 

21.00 Sanat Olayları 

21.30 Cemile Cevher'den Türküler 

21.45 Nursal Unsal Canevi'den Şarkılar 

22.00 Dans Müziği 

23.00 Çagdaş Türk Sanat Müziği 

2330 HABERLER 

23.55 Program ve Kapanış 


Yazı İşteri Müdürü: MEHME I ATABERK 


ipekçi”nin katiline benzetilen... 


(Baştarafı 1. Sayfada) 


ha sonra da İstanbul Emniyet Müdürlüğüne gönderilen Erol Peker'in sahte pasaportla yurtdışına çıkarken gözaltına alındığı belirtildi. 


İzmir'de de Abdi İpekçi'nin katilinin aranması için özel bir ekip kuruldu. Bu konuya ilişkin ihbarların İzmir 14 
95 05 ve 14 59 25 numaralara yapılması istendi. 


Gazeteci... 


(Baştarafı 1, Sayfada) 


rek suçu üstlenmesini istediğini açıkladı. 

Sanık Tacettin Büyükhanlı da Cengiz Polatkan' ın sadece çenesinden tuttuğunu öne sürdü. Aliyar Akbaş'a para teklif etmediğini savundu. 

Olayın tutuklu sanığı 


Tufan Akıncı da kulübe - 


çakmağını almak için döndüğünü (o söyleyerek "sakali gence şişeyle vurmuş" şeklinde ifade verdi. 

Tanıklar da Polatkan' ın kafasına kimin şişeyle vurduğunu bilmediklerini söylediler. Daha önce de olayı anlatan tanık Haniio Voker ise ifadesini geri aldı. 


Ankara'da... 


(Baştarafı 1. Sayfada) 


çapta 23 'adet tabanca, 
199 adet mermi, 25 adet 
şarjör, 6 adet kama, 1 
adet mavzer, 30 adet ruhsatsız av tüfeği, 79 adet av tüfeği fişeği ele ge- 


çirildi. 

Ayrca 245 adet kitaba yasaklanmış yayın olduğu gerekçesiyle * el konuldu. 

Bu aramayla 46 kişi Ankara Emniyet Müdürlüğünde gözaltına alındı. 


Şiddet... 


(Baştarafı 1, Sayfada) yonda ele a..uması bekleniyor. Ancak tasarı üzerindeki çalışmalar bu hafta içinde tamamlanarak Millet Meclisi Genel Kuruluna gönderilecek. 

öte yandan Senato" da sürdürülen 1979 mali yılı bütçe tasarısı üzerindeki çalışmalar sırasında bugün İçişleri Bakanlığı ele alınacak. İçişleri Bakanlığının O görüşülmesi sırasında son zamanlarda artan şiddet eylemleri üzerinde durulacağı bildirildi. 

CHP Millet Meclisi Grup Başkan Vekilleri Hayrettin Ünsal ve Altan Öymen Millet Meclisi Başkanlığına başvurarak, meclisin gündeminde bulunan yasaların çıkartılması için gece gündüz çalışmasını istediler. Uysal ve Öymen ayrıca bu konuda karar vermesi için içtüzüğün 17. maddesi uyarınca da Danışma Kurulu toplantıya çağırdılar. 

Millet Meclisi Başkanlığına yapılan başvuruda 


grup Başkan Vekilleri Danışma Kurulunun öneriyi kabul elmemesi 


halinde, CHP Grubu olarak bu görüşü Millet Meclisi Genel Kuruluna sunacaklarını belirttiler. 

“Şu anda Millet Meclisinin gündemi muhalefet partileri tarafından verilmiş gensoru önergeleriyle doldurulmuş durumdadır." diyen CHP yöneticileri o gensorulara 


Almanya... 
(Baştarafı 1, Sayfada) 


OECD Genel Sekreteri Emile Van Lennep'e, Türkiye'ye yapılacak yardımın yöntemleri konusunda öneriler ilettiğini aç)kladı. E 


Bildiride, ayrıca, Avrupa Topluluğu Komisyonuna, Uluslararası Para Fonuna ve Dünya Bankasına da bilgi verilerek, Türkiye'ye yardım eylemine katılmalarının istendiği bildiriliyor 


Öte yandan, Lennep' in Almanya'nın çağrığı- 


karşı olmamakla birlikte bu yüzden .TBMM'nin Yasama Yetkisini kullanmadıklarını belirttiler. 
Buna çare olarak da 6-7 ve 8 Şubat günleri saat 20'den başlamak üzere bir sonraki gün saat 5'e kadar ve tatile rastlayan 9-10-11 12-13 Şubat günleri de saat 15'00'den başlamak üzere ertesi günü saat 5'e kader meclisin çalışmasını önerdiler. 


Senato İçişleri Komisyonu Başkanı öztürk, Cumhurbaşkanından partilerarası diyalog 'için harekete geçilmesini istedi 

ANKARA (ÖZEL) 
CHP Ankara Senatörü 


ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri Komisyonu Baş- 


kanı İbrahim Öztürk, Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'e bir mektup yazarak ulusal güçbirli- 


ğinim “ kurulabilmesi ve partiler arası diyalogun gerçekleştirilmesi için girişimde bulunulmasını istedi. 

Abdi İpekçi'nin öldürülmesinin soldan sağa herkesi üzdüğünü, her görüşten insanın bu arada parti liderlerinin cenaze töreninde biraraya geldiğini belirten öztürk, ülkenin birliği ve beraberliği açısından önem taşıyan bu durumun dikkatle değerlendirilerek geliştirilmesini istedi. öztürk mektubunda özetle şu görüşlere yer verdi: 

“Sayın Abdi İpekçi' nin tabutunun arkasına toplanan ve ızdırap çeken kitleler ve onların temsilcileri, ümid ederiz ki Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyeti bir avuç eşkiyaya teslim etmemek- te artık birleşme zamanının geldiğini anlayacak - lardır. Devletin başı olan sayın Cumhurbaşkanımız Atatürkçü bir davranışla partiler ve liderler arasında böyle bir diyalogun geliştirilmesine aracı olacaklarına, Abdi İpekçi 


nı kabul ederek çalış- olayından sonra doğmuş 

malarına başladığı ve olan bu fırsatı değerlen- 

çok yönlü temaslara baş- direceklerine inanıyoladığı belirtildi rum." 
istanbul... 

(Baştarafı 1. Sayfada) tarak olarak dinlenen poyazi. ¿olduğundan “siki lislerden Salih Kasapoğ- 


yönetim aleyhine aykırı davrandığı gerekçesiyle 
1 ay hapis cezasına çarptırıldı. İGD Kadıköy şu besine iye olduğunu söyleyen sanık dergileri Temel Yayınlarından alarak Bank-Sen Sendikasına götürmek istediğini belirtti. Mahkeme sanı ğın tutuklu bulunduğu süreyi gözönünde tuta rak tahliyesine karar verdi. 

10 Mart 1978 tarihinde Mahmutbey köyü yolunda polis ekiplerince yapılan arama sırasında bir minibüs içinde ele geçirilen, bir adet el bombası, bir otomatik tabanca, bir miktar şarjör, 105 adet mermi ve bazı yayınlarla ilgili olarak tutuklu bulunan Hamza Er, Nadir Nadi Çelik ve Murat Tahir Gençosman adlı sanıklar tahliye edildi. Sanıklar 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lu'nu teşhis ettiklerini, bu şahsın kendilerine işkence yaptığını 1. Şube- de de zorla ifade alındığını açıkladılar 


öğleden sonra yapılan duruşmada;Ocak1979tarihinde Haydarpaşa Yüksek Teknik Öğretmen Okulunda sağ görüşlü Hasan Yeşildağ'ı döverek öğrenim özgürlüğünü engellemek iddiası ile yargılanan aynı okul öğrencilerinden Sami Kırıt ve Osman Akdeniz 1'er yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırıldılar, 

11 Ocak 1979 tarihinde İYDGD Taksim lokalinde yapılan aramada, sıkıyönetim yasalarına aykırı yazı ve panolar bulunduğu gerekçesiyle tutuklu olarak yargılanan 


Erdenay Vural, Hakkı Çıkı ve Mustafa Çolak dün yapılan duruşma- 


da tahliye edildiler. 


Ecevit: “Demokrasiyi ve... 


(Baştarafı 1. Sayfada) 


İpekçi'nin demokrasi düşmanı güçlerce bu nedenle öldürülmüş olabileceğini belirtti. 

Şiddet eylemleri konusuna da değinen Ecevit sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Abdi İpekçi'nin öldürülmesi olayı, bu korkunç cinayet, şiddet ve terörizmin karşısında daha etkin biçimde birleşmemiz görevini bir kere daha hatırlatıyor. Şiddet karşısında terör karşısında etkin biçimde birleşmek, şiddet eylemi karşısında ayırım gözetmeksizin kesin ve eşit tavır almakla olur. Eğer bazı etkin güçler bazı şiddet eylemcileri karşısında hoşgörülü davranırlarsa, hele onlara cesaret verici, onları kışkırtıcı, bir tavır içinde bulunurlarsa şiddete karşı etkin bir davranış birliği istendiği söylenemez." 

Şiddet eylemcilerine karşı mücadele ederken de demokrasi kurallarını 


“işletmek ve demokratik 


hak ve özgürlükleri sonuna kadar korumak gerektiğini belirten Ecevit, şiddet eylemcilerinin ortak hedefinin demokrasiyi yaşatmamak olduğunu ifade etti. 


Almanya'da... 


(Baştarafı 1. Sayfada) 


Yunanistan'da da kuşkular belirdiğini belirtti. 

Essen eyaleti Eğitim Bakanlığının bu olumlu girişiminin tüm Almanya çapında dikkate alınacağı ve aynı yönde çalışmalara her tarafta başlanacağı hakkında Alman gazetelerinde haberlere rastlanıyor. 

Yasaklama konusunda geniş bilgi veren Frankfurter Rundschau gazetesi, Alman Bakanlarının Türk çocuklarına okutulan kitapları da gözden geçirmeye başladıklarını bildiriyor. 


Aylık gelirin... 


(Baştarafı 1. Sayfada) alım, emlak, veraset, damga ve dış seyahat harcamaları vergilerine yeni düzenlemeler getiriyor. * Vergi Usul Kanunu ile Harçlar Kanununda da degişiklikler yapıyor. 

Millet Meclisi Plan Komisyonunda kabul edilen öneriye göre, Gelir Vergisi Kanunundaki en az geçim indirimi deyimini genel indirim olarak değiştiriyor. Özel indirim sınırları da özellikle düşük gelirliler lehine düzeltiliyor. Buna göre ücretlilerin ayda 3000 liraya kadar olan gelirleri vergi dışı bırakılıyor. Çalışan eş ve çocukların ücretlerin- de vergi dışı bırakılacak miktar ise ayda 1500 lira olarak belirleniyor. 

Öneri motorlu kara taşıtları vergilerini , özellikle lüks taşıtları vergilendirecek biçimde dört katına kadar artırıyor. Traktörleri ise vergi dışı bırakıyor, 

Öneride akaryakıt taşımaları ile bina inşaat ve emlak vergilerinde yeni düzenlemeler yapılırken zorunlu tüketim maddeleri vergi dışı bırakılıyor. 
Lüks tüketim maddeleri ise kapsama ılınıyor 

Öneri, Veraset ve İntikal Vergisinde yapılan değişikliklerle eş ve çocuklarla ilgili istisnayı 40 
bin liradan 250 bin liraya çıkarıyor. 

Yasa önerisi Emlak Alm Vergisinde yaptığı değişikliklerle yeniden inşa olunan binalar için "asgari beyan" esası ve rayiç bedelin takdir yerine değerlendirme yöntemiyle saptanması ilkesini geliriyor. Kurumlar vergisi kanununda yapılan değişiklikle de dernek ve vakıfların kira lama işlemlerine âit tisna kaldırılıyor, kurum 
lar vergisi oranı yüzde 20 
olarak değiştiriliyor. 

Millet Meclisi Plan komisyonunca benimsenen yasa önerisi gelir vergisi kanununda şu değişiklik 


is- 


leri yapıyor: 
—Küçük çiftçi bağışıklığına ilişkin satış tu- 


tarları ölçüsü 60 ve 75 
bin liradan 80 ve 100 bin liraya çıkarılıyor. Öneri kazançlara ilişkin 10 bin ve 40 bin liralık istisna 
sınırlarını 100 bin ve 400 
bin liraya yükseltiyor Küçük esnaf ve sanatkarlar için alış ve satıştaki 
defter tutma sınırları 10 
katına çıkarılırken tarımsal kazançlardaki defter tutma sınırı 500 bin liraya yükseltiliyor. 


Ecevit "şiddetle mücadele ediliyor" adı altında şiddet eylemcilerinin demokraside meydana getirdikleri kısıntıları hükümetlerin, politikacılarm ve siyasi partilerin yapması halinde şiddet eylemcilerinin amaçlarına ulaşılmasına katkıda bulunulmuş olacağını da belirtti. 

Ecevit Bakanlar Kurulunun 1979 yılında izlenecek ekonomik politikayı görüşe :eğini ve 1979' da ekonomik dar boğaz- dan bir an önce çıkılması için konulacak kuralların ayrıntıları üzerinde durulacağını söyledi. Bu konuda bir süreden beri ön çalışmalar yapıldığını, Bakanlar (o Kurulundaki tartışmalar ışığında bu siyasetlere son biçiminin verileceğini açıkladı. 


Bakanlar Kurulu toplantısı saat 13.00'de sona erdi, Toplantıda 1979 yıunda ekonominin içinde bulunduğu darboğazlar- dan çıkması için izlenecek politikalar üzerinde çalışmak üzere bazı bakanlardan oluşan çalışma grupları kurulduğu ve bunların çalışmalarına başladıkları öğrenildi. 


Başbakan Bülent Ecevit o Bakanlar Kurulu toplantısından çıkarken alınacak önlemler ve izlenecek yöntemler konusunda bir açıklama yapmayacağını bildirdi. 


Bakanlar çalışmaları 
13.00'de sona erdi. 
Toplantıdan sonra yapılan açıklamada, ''Bakanlar Kurulu, 1979 yılında ekonominin içinde bulunduğu darbogazlardan çıkması için izlenecek yöntemleri görüşmüş ve buna göre bazı bakanların oluşturduğu gruplar kurulmuştur''denildi, 


Kurulunun dün saat 


p istanbul... 
(Baştarafı 1. Sayfada) hakkında Ceza Kanunun 142/3. maddesinin ihlal edildiği iddiasıyla Basın Savcılığının açtığı üç yeni soruşturma dosyası Sıkıyönetimin ilanı üzerine Sıkıyönetim Savcılığına gönderilmişti. Sıkıyöim Savcılığı dosyalar üzerinde yaptığı incelemeden «sonra» "'yüklenen» eylemin sıkıyönetimin ilanını gerektiren suçlarla" bir ilgisi olmadığını belirterek görevsizlik kararı verdi, 


AKARYAKIT KULLANIM VERGİSİ GETİRİLİYOR 


Belediye Gelirleri Yasasında yapılacak 

değişiklikler belli oldu 


© İstanbul Belediyesi Değişiklikler yasalaşırsa, Boğaz Köprüsü gelirinin yarısını alacak 


ANKARA (ÖZEL 


Belediye Gelirleri Ya sasında değişiklik yapa cak kanun teklifi üzerin deki çalışmaların TBMM Bütçe Plan Karma Komisyonundaki görüşmelerinin tamamlanmasından sonra yapılacak değişiklikler açıklandı. Değişikliklere göre Akaryakıt kullanım vergisi adı ile yeni bir vergi getiriliyor. 


Komisyon Başkan Vekili Muharrem Sökeli dün düzenlediği basın toplantısında değişiklikleri açıklarken, değişikliklerin gerçekleşmesiyle belediyelere yılda 14 milyar lira ek gelir sağlanacagını belirtti 


Yeni değişikliklere göre belediyelere ek gelir sağlanması için bazı yeni vergiler getirildiği gibi bazı vergiler de belediyelere aktarılacak. 
Getirilecek yeni vergiler ile Akaryakıt Tüketim Vergisi adı altında akaryakıt tüketenlerden vergi alınacak. Ayrıca bir değişiklik ile tünel ve köprü geçişlerinden alınan vergilerin yarısı belediyelere aktarılacak, Böylece İstanbul Belediyesi, Bogaz Köprüsü geçiş gelirinin yarısını alabilecek. 
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Homeyni... 


(Baştarafı 1, Sayfada) meyni, Mehdi Bezirgan'ı geçici hükümetin Başbakanlığına atadığını açıkladı. 

Düne kadar Bahtiyar ile Homeyni arasında bir uzlaşma çözümü bulmak için çaba sarfeden Bezirgan'ın geçici hükümetin Başbakanlığına atanmasın- dan sonra Bantiyar "İran' da bir tek hükümet vardır" dedi. İran'ın bölü mez bir tek ülke olduğunu kaydeden Bahtiyar, geçici hükümetin emirlerine uyacak olan bakan ve devlet memurlarının tutuklanacağını söyledi. 

Başbakan Bahtiyar'ın eski bir okul arkadaşı olan Mehdi Bezirgan, siyasi olarak Homeyni' nin fikirlerini benimsiyor. Ancak Tahran'daki siyasi çevreler Bezirgan' 


m "ılımlı bir muhalefet adamı" olduğunu belirtiyorlar. 


İran Kurtuluş Hareketinin lideri olan Bezirgan son olarak Bahtiyar hükümeti tarafından petrol işçilerinin grevine bir çözüm bulmak amacıyla görevlendirilmişti. 

Homeyni tarafından “dürüst ve dinine bağlı bir devlet adamı" olarak takdim edilen Bezirgan'ın yakında geçici hükümetin diğer üyele- 


rini açıklaması bekleniyor. 
Homeyni, Bezirgan'ı 


kendi kurduğu geçici hükümetin Başbakanlığına atadıktan sonra, Bahtiyar'ın derhal istifa etmesi gerektiğini söyledi. 
Bütün halkı geçici hükümetin talimatlarına uymaya çağıran Homeyni, aykırı davranışlarda bulunanların şeriat yasalarına göre cezalandırılacaklarını bildirdi. 

İran petrol endüstrisinin önde gelen şahsiyetlerinden biri olan Mehdi Bezirgan, 1953 yılında bir darbe ile devrilen Musaddık'ın yakın bir danışmanıydı. 
HOMEYNİ ORDU İLE 

TEMAS HALİNDE 

Öte yandan geçici hü- 


kümetin kuruluşunun açıklanmasından önce Homeyni ile Bahtiyar 


hükümeti arasında ordu * 


aracılığı ile gizli görüşmelerin yapıldığı bildiri di. Homeyni" 
ye yakın çevrelerden sr zan haberlere göre, Ayetüllah Homeyni'nin üst seviyeli ordu yöneticileri ile görüşmeler yaptığı öğrenildi. Tahran'da yayınlanan "Kayhan" gazetesi, Homeyni'nin Bahtiyar ile ilgili bir görüşme yapmayı eskiden olduğu gibi redetmediğini yazdı. 

Homeyni ile görüşen bazı ordu yetkilileri ise görüşmeden sonra gazetecilerin sorularına cevap verirken "Homeyni ile son siyasi durumu görüştük. Ordu Anayasal düzenden yanadır. Homeyni yasaları çiğnemezse her şey yoluna girer. Ordu din adamlarına karşı değildir" şeklinde konuştular. 


Ancak fran Genelkurmay Başkanlığının bir bildirisi ordu ile Homeyni arasında görüşmelerin yapıldığı yolundaki haberleri yalanladı. 5 Şubat tarihli "Kayhan" gazetesinde yayınlanan bildiride Homeyni'nin danışmanlarının yaptıkları açıklamaların "'tamamen hayal ürünü" olduğunu öne sürdü. 

GEÇİCİ HÜKÜMETİN AÇIKLANMASINDAN ÖNCEKİ GELİŞMELER 


Homeyni'nin "Cihad ilan edeceğini" açıklamasından sonra son durumla ilgili görüşlerini belirten Başbakan Şapur Bahtiyar: "İran'da cihad adı altında müslümanların birbirlerini kırmasına gerek yoktur. Kimse İran halkına karşı cihad açamaz. İran'da bir tek ordu ve bir tek hükümet vardır" dedi. 

İran'da "yeni bir diktatörlüğün kurulmasına" izin vermeyeceğini söyleyen Bahtiyar, bir soru üzerine şöyle dedi: “Başbakan ile Homeyni arasında bir buluşma düzenlenmesi için girişilen çabaların başarıya ulaşması benim de en büyük dileğimdir". 

Hükümet ile Homeyni 


taraftarları arasındaki gerginliğin azaltılması için çabalar sürerken, 


Bahtiyar "Ülkede sükuihtiyacımız * var. 
İran'da herşeyi halk tayin edecektir. Bu yüzden halkın oyuna başvurarak sükuneti sağlamak amacındayız" dedi. 

Başbakan Bahtiyar'ın bu demecine karşılık veren Homeyni'nin yakın danışmanlarından Yezdi, “Bahtiyar'ın artık hiç bir gücü ve yetkisi kalmamıştır. Mesele Bahtiyar ile halk arasında degil halk ile ordu arasındadır. Ordunun büyük bir kısmı da Homeyı' yi desteklemektedir. Ancak özellikle yüksek seviyeli generaller hala rejim- den yanalar” şeklinde konuştu. 

HOMEYNİ-MEDARİ 

ANLAŞMAZLIĞI 

Kum kentinin etkin dini lideri Şeriat Medari, gazetecilerin sorusu üzerine kendisi ile Homeyni arasındaki anlaşmazlık üzerine bir açıklama yaptı. Bazı çevrelerin Homeyni'yi "radikal", kendisini ise "'ılım- 
1" olarak tanıtmasına karşı çıkan Şeriatmedari, "Yurt dışında bir insanın radikal olması kolaydır. Ancak silahların gölgesinde olduğumuz zaman değişik taktikler uygulamak zorunda kalırız" dedi. 

Gözlemciler, Homeyni'nin İran'a döner dönmez Kum kentine gitme tasarısını gerçekleştiremediğine dikkat çekiyorlar. 

ABD'NİN TUTUMU 

DEĞİŞİYOR 

Amerika'da yayınlanan haftalık "'Time"' dergisi Beyaz Saray'ın İran'a karşı şimdiye kadar izlediği siyaseti O değiştirmeyi amaçladığını yazdı. Dergiye göre Washington yönetimı, Batı Avrupa'da bulunan bir çok diplomatını Homeyni'nin temsilcileri ile görüşme yapmak için görevlendirdi. 
Öte yandan ABD'nin Tahran Büyükelçisi William Sullivan'a da benzeri bir görev verildiği bildirildi. 

ABD'nin bu girişiminin Homeyni çevresinde memnunlukla karşılandığını bildiren Associated Press ajansı bu girişimi "Şii lider ile ABD arasındaki ilişkileri onarmak için geç kalınmamıştır” şeklinde yorumlandı. 

Bu arada İran Dışişleri bakanlığının bir yetkilisi Tahran hükümetinin Şah döneminde ABD'den, şi- 
'pariş ettiği 10 milyar do- 


lar tutarındaki silah satın 


alma anlaşmasını iptal ettiğini açıkladı. Amerikan "Washington Post" gazetesinin de doğruladığı habere göre, anlaşma- nın iptal edilmesi için ABD Savunma Bakanlığının Özel Temsilcisi Eric Von Marbod İran hükümet yetkilileri ile görüşmeler yaptı. 


Kıbrıs 
Türk Toplumunda liderler görüşmelerin başlamasından yana 


LEFKOŞE (AA) 
Mustafa Çağatay, Kıbrıs'ta toplumlararasr görüşmelerin yeniden başlatılması konusundaki temaslarını sürdürüyor. 
Toplumcu Kurtuluş Partisi Genel Başkanı Durduran ve Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Özgür, görüşmelerin başlamasından yana olduklarını belirttiler. 
Çağatay, konuyla ilgili olarak önce Meclis Başkanı Oğuz Korhan'la görüştü. Çağatay görüşme- de, Denktaş'la toplumlararası görüşmelerin yeniden başlatılabilmesi için yaptığı görüşmeler hakkında, Meclis Başkanı Korhan'a bilgi verdi. 
Çağatay, daha sonra 


Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı Alpay Durduran'la görüştü. 


Toplumcu Kurtuluş Partisi Başkanı Durduran, toplumlararası görüşmelerin yakında başlamasının en güçlü olasılık olduğunu belirterek, "Kıbrıs'ta en iyi güvenliğin, tarafların birbirlerine olan bağlılıkları olduğunu" söyledi. 

Çağatay, dün üçüncü görüşmesini de Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Özker Özgür ile yaptı. Özgür, tarafların görüşmelerin başlayabilmesi için önkoşul ileri sürmekten (o kaçınmaları gerektiğini belirtti. 
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Deng, 
Amerika gezisini tamamladı 


Beyaz Yaray:"Sovyetler'le ilişkilerimize rekabet, Çin'le ilişkilerimize işbirliği hakim” 


DIŞ HABERLER 
SER VİSİ 


Çin Başbakan Yardımcısı Deng Siao-ping ABL''ye yaptığı bir haftalık ziyareti tamamlayarak ABD'den ayrıldı. 

Deng Siao-ping ABD' deki son görüşmelerini Dışişleri eski Bakanı Kissinger ve Washington senatörü Henry Jackson la yaptı. 

Gezisinin son gününde Seatl#'de bir konuşma yapan Çin Başbakan Yardımcısı Çin ve ABD' nin savaş, barış ve hegemonyacılık gibi konularda birçok ortak görüşe sahip olduklarını söyledi. Deng gerek Çin'in ve gerekse ABD'nin Sovyet hegemonyasına karşı olduklarını belirtti. 

öte yandan Deng Siao-ping'in gezisi ile ilgili olarak Washington' da gazetecilere bir açıklama yapan bir beyaz saray o yetkilisi, Çin'i Asya'da bölgesel bir devlet gibi değil, dünya sahnesinde kendini kabul ettirmiş bir aktör olarak ördüklerini söyledi. 
ki ülke arasında eşitlik temelinde ilişki kurulmasının, hem ABD hem de Çin'in önem verdikleri bir konu olduğunu söyleyen Beyaz Saray yetkilisi, Sovyet-ABD ve Sovyet-Çin ilişkilerini karşılaştırırken şunları söyledi: 

"Washington her iki ülke ile dengeli ilişkiler kurmak istiyor. Ancak bu gibi ilişkiler mekanik bir benzezlikle ele alınmamalıdır. İlişkilerimiz aynı zamanda farklı yönlere de sahip olacaktır. 
Çin ile ilişkilerimizde işbirliği Sovyetler Birliği ile ilişkilerimizde ise rekabet esas yönü oluşturmaktadır." 

Kamboçya konusunda Çin ile aynı görüşleri paylaştıklarina..» «işaret 


Türkeş, Orta Doğu'da Sovyet yayılmasının hiz kazandığını söyledi 


ANKARA (THA) 


MHP Genel Başkanı Alpaslan Türkeş, Sovyet Rusya'nın yayılma poitikasını hızlandırdığına işaret ederek, bu politikanın Orta Doğu'da da özel bir ağırlığa sahip olduğunu söyledi. Türkeş Orta Doğu'nun sadece petrol rezervleri açısından değil, denizlerle ilişkisi açısından da Ruslara cazip geldiğini bildirdi. 


Türkeş dün verdiği demeçte Çin'le Amerika arasında diplomatik ilişkiler kurulmasının yararlı olduğunu söyledikten sonra şöyle devam etti: "Dünya barışı ve Sovyet emperyalizminin dengelenmesi bakımından Çin'le ABD arasında diplomatik ilişki faydalı olmuştur," 


Demecinde Kamboçya'nın işgali konusuna da değinen Türkeş şöyle konuştu: "Kamboçya Sovyet askerleri tarafından işgal edilmemiş ama Sovyet taraftarı yerli güçler tarafından işgal edilmiştir. Türkiye'de de aynı merkeze bağlı ve TKP tarafından legal ve illegal olarak teşkilatlahmış uçlar vardır. Ve bunların amacı da böyle doğal metodlarla Türkiye'nin bağımsızlığına son vermektir." 


Alpaslan Türkeş. tran’ da da bundan sonra Sovyet taraftarlarının faaliyete geçeceğini söyleyerek Rusya'nın İran'ı etkilemeye çalışacağını savundu İran'ın Afganistan 


örneğine benzememesini di ~ 


leyen Türkeş, Türk hükümetinin dış Türklerle ilgi - lenmesi durumunda İran' da daha farklı gelişmeler meydana gelebileceğini savundu. 
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eden yetkili, “buna rağmen, Pekin-Washington ilişkisi müttefikler arası bir ilişki değildir. Sovyetler bunu böyle değerlendiriyorlarsa, yanılıyorlar" dedi. 

Sovyetler Birliği ile ABD arasındâ Çin-ABD ilişkisinde bulunmayan bir yön bulunduğunu söyleyen Beyaz Saray yetkilisi, "bu stratejik silahlar alanıdır" dedi. 

Gazetecilerin, Çin-ABD ilişkilerinin SALT II'nin imzalanmasını engelleyip engellemeyeceği konusundaki sorularına karşılık, Beyaz Saray görevlisı şu cevabı verdi: 

"Hiç sanmiyorum. 
Sovyetler Birliği, geçmişte, SALT müzakereleri- nin başka sorunlara bağlı olarak ele alınmamasını istemişlerdi. SALT'a Afrika'daki tutumlarını, Doğu Avrupa'da yaptıkları askeri yığınakları, Küba'nın faaliyetlerini karıştırmamamızı istemişlerdi. Biz bunu kabul ettiğimizi, buna karşılık, aynı tutumun, kendileri tarafından, Pekin ile olan ilişkilerimizde takınılması gerektiğini sövlüyoruz"" 


Üniversite... 


(Baştarafı 1, Sayfada) vam edecek. 

ÜSYM Başkanı Prof. 
Dr. Altan Günalp, öğrencilerin kılavuzları lise müdürlüklerinden 50 lira karşılığında alabileceklerini belirtti. Bastirılan 
600 bin kılavuzun tüm lise ve dengi okul müdürlükleriyle (yurtdışındaki bürolara dağıtımı bir hafta önce tamamlanmıştı. 

ÖĞRENCİLERİN 

FORMLARI 
DİKKATLİ DOLDURMALARI GEREKIYOR. 

Yetkililer, giriş” belge lerinde yapilacak Hatalar. 
ın düzeltilmeyeceğine dikkati çekerek, öğrencilerin klavuzları çok dikkatli okumaları gerektiğini belirttiler. 

öte yandan, lise müdürlükleri önünde uzun kuyruklar meydana getiren öğrenciler 400 civarında öğrenci müracaat edecek. Oysa alınacak öğrenci sayısı ise 37 bin. 
Bile bile 365 bin öğrenci ÜSYM' e 450 şer lira para veriyor.Böyle bir adaletsizlik dünyanın hiçbir yerinde yok. ÜSYM, bizden haraç alıyor" şeklinde mevcut eğitim sistemini eleştirdiler. 

GÜNALP'İN 
AÇIKLAMASI 

Üniversitelerarası Seçme Sınavı ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Prof. 
Dr. Altan Günalp son zamanlarda yaygınlaşan, "sınava katılacak öğrencilerden alınan 160 milyon lira nereye gidiyor?" 
söylentilerini cevapladı, Günalp bu konudaki sorularımızı cevaplarken yaptığı açıklamada, devletten hiç bir yardım almadıklarını, memur maaşından bina kirasina kadar bütün giderlerin sınava- katılan öğrencilerden alınan pa yalarla karşılandığını söyledi. 

Prof. Günalp bu konu da şöyle konuştu: 

"Memur maaşından bina kirasına kadar her şeyimiz bu paradan çıkıyor. Devletten bir kuruş almıyoruz. Bu rakam herkesin gözünde büyüyor. 
Elektrik paramız da buradan, bilgisayar paramız da buradan çıkıyor. Bir öğretim kurumu sadece kayıt yaptwmak için 400-500 lira alıyor. Bu göze batmıyor da, bizim aldığımız para nedense göze batıyor" dedi. Günalp bu tür söylentilerin birer demagoji örneği olduğunu da sözlerine ekledi. 

Üniversitelerarası Seçme ve Yerleştirme Sınavı için başvurular ise dün başladı. 19 Şubata kadar kabul edilecek başvuruların bu yıl 400 bine ulaşması bekleniyor. Sınav ise 15 Haziranda yapılacak. 


İLAN TARİFESİ: 
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© KGB, Sovyet silahlı kuvvetleri içinde, subay ve erler arasında kurduğu casusluk ağı ile, subay ve erlerin ideolojik ve siyasi düşüncelerini rapor eder 

© Teknik Operasyonlar Başkanlığı, kendi laboratuvarlarında insanı felce uğratan kimyasal maddeler, zehirler geliştirir. Bu Başkanlık elemanları, dış ülkelere de 


giderler 


Sovyet Rusya'nm iç- te ve dışta casusluk ve istihbarat faaliyeti sürdüren iki ayrı kuruluşu vardır. Bunlardan birisi, Askeri İstihbarat Örgütü GRU'dur. KGB ise askeri konular da dahil bütün alanlarda faaliyet sürdürür. İdari bakımdan KGB' den bağımsız olan GRU' yu başlı başına ayrı bir örgüt ve faaliyet olarak ele alacağız. 

Başında 1973 yılından bu yana Siyasi Büro üyesi Yuri Andropov'un bulunduğu KGB'nin karargahı Kremlin binaları arasında bulunur ve iki uzun bloktan oluşur. Asıl merkez ise Dzerşinski Meydanındadır. Bu KGB binasının avlusunda ise ünlü Lubyanka zindanı vardır. Başlıca KGB dairelerinin müdürleri bu binada görev yaparlar. 
KGB'rin çeşitli operasyon büroları ise Moskova'nın igeşitli semtlerine dağılmışıdurumdadır. 

Rusya'nın. dünyanın çeşitli ülkeleri ve bölgelerinde sürdürdüğü casusluk faaliyetleri, tezgahladığı hükümet darbeleri, iç karışıklıklar, terör olayları fiilen işte bu merkezlerden yürütülür, 

KGB şefi Andropov günlük raporlarını doğrudan Brejnev'e sunar. 
Önem derecesine göre, raporların bir kısmı Başbakan Kosigin ve Dışişleri Bakanı Gromiko'ya savaş bakanı ve genelkurmay başkanına iletilir. 
İçte ve dışta önemli operasyonlar Brejnev ve en yakın güvendiği adamları tarafından alınan kararlarla yürütülür. 

Bu casusluk örgütü üç ana başkanlık etrafında 
toplanmıştır ve ayrıca 8 
başkanlık ve 7 bölüm- den oluşmaktadır. 


Ana Başkanlıklar 


Birinci ana başkanlığın asil görevi, dış ülkelerde casusluk faaliyetini örgütlemek ve yürütmektir. Sovyetler'in dış dünyadaki bütün karanlık ve yıkıcı faaliyetlerinin merkezi burasıdır. İstihbarat faaliyetinin yanı sıra, Brejnev kliğinin çeşitli ülkeler için aldığı karışıklık çıkartma ve dar- 


Moskova'nın Dzerjinski meydanındaki KGB'nin merkez binası içinde KGB'ni 


[2] 


be yapma kararlarını da burası uygular. 

İkinci ana başkanlığın görevi ise Rusya'daki diktatörlüğü korumaktır. 

Üçüncü ana başkanlık ise hudutları korumakla görevlidir. 

Her üç ana başkanlık da birbirinden yarı-bağımsızdır. Görev verme, kendi meslek okullarını yönetme, terfileri saptamada istedikleri gibi hareket ederler, Üç ana başkanlık arasında tayinlere ender raslanır. 
Ancak aralarında sürekli bir eşgüdüm bulunur. 


silahlı Kuvvetler Başkanlığı 


Silahlı _ kuvveuer, Brejnev diktatörlüğünün en temel dayanağıdır. 
Bu nedenle, Sovyet ordusunu en üstten en al- ta kadar emir kuman- da zinciri içinde tutmak, ordu içinde rejim aleyhtarı faaliyetleri önlemek, orduyu her zaman Sovyet halkları üzerine sürebilecek veya dışta başka halklara saldırtabilecek bir düzeyde tutmak için, etkili bir mekanizmaya ihtiyaç vardır. Astlara karşı şiddet, ceza ve disiplin uygulamakla, ordunun kendi yapısı bu mekanizmayı kısmen oluşturur. Ancak bu yetmez. Çünkü kendi halkına ve başka hâfklara saldırı temelinde yönlendirilen bir ordu, içten içe kaynar, zayıf anlarda da isyanlar başgösterir. Bundan dolayı ikinci bir etkili kontrol mekanizmasına ihtiyaç vardır. Bu ikinci güç, hem şiddeti artıracak ve korku salacak, hem de ordu içinde olan bitenleri anında haber alacaktır. İşte bu görevi KGB yerine getirir, 

KGB'nin "Silahlı Kuvvetler Başkanlığı”, en geniş ve en önemli servislerden biridir. Kendi içinde 12 şubeye ayrılan bu başkanlık, şu kuvvet ve merkezleri sürekli gözaltında tutar: Savunma Bakanlığı ve Genel Kurmay mensupları, GRU (Askeri İstihbarat Servisi), Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri, KGB'nin sınır birlik- 


DAİRELER 


BÖLÜMLER 


leri, İçişleri Bakanlığına bağlı milis ve yurtiç t kuvvetleri, füze birlikleri, nükleer kuvvetler, sivil havacılık ve Moskova Àskeri Bölgesi. 

KGB'nin Silahlı Kuvvetler Başkanlığına bağlı casus subaylar bütün bu 


merkezleri denetim altın- 


da tutar. Subaylar raporlarını bağlı oldukları kendi merkezlerine verirler. 


Bu ajanlar, askerler ara- 
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1.ANA BAŞKANLIK 
DIŞ CASUSLUK 


DİREKTÖRLÜKLER 


BUFUN ÜLKELERİN İŞÇİLERİ VE EZİLEN HALKLAR, BİRLEŞİN? 


ü LUBYANKA ZİNDANI, 


KGB ŞEFİ YURİ ANDROPOV 


1956'da Macaristan'da hükümete karşı ayaklanmayı bastırmada önemli rol oynayan o zamanki Moskova'nın Budapeşte Büyükelçisi Yuri . Andropov, bugün hemen hemen yarım milyon kişiyi kapsayan KGB'nin bir nolu adamıdır. Siyasi Büro üyesi de olan Yuri Andropov, "Macaristan'daki ayaklanmayı kim başlattı? Aydınlar, onlar yaptı" demekte, "Böylesine tehlikeli unsurları sürekli baskı altında" tutmaktadır. 


İLİM VE TEKNIK DİREKTÖRLÜĞÜ ILLEGAL (KANUNDIŞI) DİREKTÖRLÜĞÜ PLANLAMA VE ANALIZ DİREKTÖRLÜĞÜ 


ENFORMASYON SERVİSİ KARŞI CASUSLUK SERVİSİ ISTIHBARAT SERVİSİ 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TORKIY! 


sında da bir muhbirler ağı kurarlar. Ayrıca askeri bölgede yaşayan siviller arasında da muhbirler örgütlenir. 

KGB casus ağı ile, subaylar ve erlerin ideolojik ve siyasi tavırlarını rapor eder. 1968 yılında, evinde yapılan aramada, Rusya'da yeraltında çıkartılan "Kronikl" dergisi bulunduğu gerekçesiyle, Harkov Askeri Aka-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SILAHLI KUVVETLER 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TZALT 
BAŞKANLIK 


7 ALT 
BAŞKANLIK 


demesi öğretmeni Binbaşı Genrik Altunyan, Sovyet aleyhtarı faaliyet- te bulunma suçlamasıyla ordu ve partiden atıldı ve üstelik 3 yıl çalışma kampına sürüldü. 
Mayıs 1969 da, 3 deniz subayı "Siyasi Haklar İçin Mücadele Birliği" isimli örgüt kurdukları gerekçesiyle, KGB tarafından tutuklandılar. Biri iki yıl, öteki 6 yıl 


n ünlü Lubyanka zindanı da bulunmaktadır. Sorgulamalardan 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CASUSLUK 


hapse, üçüncüsü ise ömür boyu tımarhanede kalma- ya mahkum oldu, Gene aynı yıl, Çekoslovakya' 
nın işgalini eleştiren 31 
deniz subayı akıl hastanesine kapatıldı. 


Zehir ve teknik aletler 

KGB'nin çeşitli operasyonlarda kullandığı araçları ve malzemeleri geliştiren, üreten ve dağıtan "Teknik Operasyonlar Başkanlığı", ayrıca Rusya içindeki gizli faaliyetler için sahte belgeler düzenler. Bu başkanlığın emrindeki uzmanlar, laboratuarlarda, insanı felce uğratan kimyasal maddeler, panzehiri bilinmeyen zehirler, tabi ölüm görünüşü o veren madde ve araçlar geliştirir ve casusların hizmetine sunar. Bu bölümde çalışan teknik casuslar, Rusya dışındaki operasyonlara da yardımcı olurlar. Sovyet mektupları da bu servis tarafından kontrol edilir. 


Personel Başkanlığı 


Sovyetler Birliği'nde tüm işe alınmalar, terfi ve nakillerle dış atamaların hemen hepsi KGB' nin onayından geçer. 
KGB'nin sinir merkezi o- 


BAŞKANLIKLAR 


YARDIMCI BÖLÜMLER 


DEVLET MUHABERESİ 


YABANCI 
HABERLEŞMEYİ 
TESPİT VE DEŞİFRE 


GÖZETLEME 
VETAKIP 


12 BÖLÜM 


BÖLÜMÜ 


ÖZEL ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ FIZIKI EMNİYET BÖLÜMÜ KAYIT VE ARŞIV BÖLÜMÜ Kem a e İŞ e m ER m İL 


lan bu başkanlık, ayrıca yeni casuslar bulur ve KGB okullarını yönetir. 

KGB'nin faaliyetleri ve operasyonları için gerekli binaları ve ofisleri tutan ve yöneten, KGB mağazalarını işleten de İdare Başkanlıktır. 


Geşifre Başkanlığı 


Bu başkanlık, uzay- daki Sovyet uyduları, elektronik teypler ve Sovyet elçilikle 'nin damlarında yükselen anten ormanları yardımıyla, diş ülkelere ait haberleşmeyi tespit etmeye ve çözmeye çalışır.. Bu başkanlık ayrıca, tüm KGB örgütü için şifreler hazırlar, dış ülkelerdeki KGB ağlarıyla haberleşmeyi sağlar. 


Koruma 


Brejnev dahil iktidar- da ve yönetici mevkiler- de bulunan bütün kodamanların koruyuculugunu, Koruyucular Başkanlığı yapar. Bunlar ayrıca önemli parti ve devlet kuruluşlarını da korurlar. 
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Genel KGB şemasında sadece isim olarâk belirttiğimiz Üçüncü Ana Başkanlık, faaliyetlerini genel olarak açık yürütür. Görevi Sovyet sınırlarını korumaktır. Fakat sınırları "'korumakla"' kalmaz. Sınır ülkeleri toprdklarında, kısa mesafeler içinde casusluk faaliyeti de yapar, ajanlarını sızdırır ve bölgede operasyonel bilgi toplar. 


Bu başkanlığın emrinde silahli birlikler halinde örgütlenmiş 470 binden fazla personel vardır. Bunlar seçme kara, deniz ve hava kuvvetlerinden oluşur, En modern silahlarla ve topçu zıwhlı birliklerle donatılmıştır. Bu başkanlığın emrindeki hücumbotlar ve casusluk gemileri, genellikle Sovyet karasularının dışmda seyre-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ENDÜSTRIYEL GÜVENLİK SERVİSİ 


KGB BİNASININ AVLUSUNDA 


I. ANA BASKANLIĞI YÖNETİCİSİ SEMEN K.ZWİGUN 


1967'den beri KGB dış casusluk bölümü olan 1. Ana başkanlığın yöneticisi Ukraynalı Semen K, Zwigun, Brejnev'in yakın dostlarındandır ve KGB şefi Andropov'un birinci yardımcısıdır. Tacikistan ve Azerbaycan Cumhuriyetleri KGB şefliklerinde bulunmuştur. Yüksek Sovyetler üyesi ve Merkez Komitesi yedek üyesidir. Yaptığı "başarılı hizmetlerden dolayı" geçen ay Brejnev, kendisini orgeneraliik rütbesiyle taltif etmiştir. . . 
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ABD ELÇİLİĞİ LATİN AMERİKA 


INGILIZ MİLLETLER TOPLULUĞU ELÇİLİKLERİ ALMANYA AVUSTURYA ISKANDINAVYA 


AVRUPA ÜLKELERİ ELÇİLİKLERİ TÜRK, IRAN, JAPON, ISRAİL ELÇİLİKLERİ 


AFRIKA HİNT ORTA VE UZAK DOĞU ELÇİLİKLERİ 


YABANCI TURİSTLER BILGISAYAR İŞLETİR YABANCI ÖĞRENCİLERİ İZLER 


YABANCI GAZETECİLERİ İZLER, AVLAMAYA ÇALIŞIR 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3, Ana Başkanlık: HUDUT MUHAFIZLIĞI 


WADIM A. 
MATROSOV 


KGB'nin 470.000 kişilik sınır koruyucular örgütünün yöneticisi olan Wadim A,Matrosov da yaptığı "başarılı hizmetlerden" ötürü, kendisine Brejnev tarafından orgenerallik payesi verildi. 1966—70 arası Yüksek Sovyetler üyeliği yaptı. Daha önce Moskova merkezindeki 


KGB silahlı birliklerini yönetti. 


der. Bunlar komşu ülkeleri karasularında casusluk yaparlar, Birçok defa: lar Karadeniz'in * uluslararası sularında seyreden Türk balıkçı gemilerini ve motorlarını çevirmiş, mallarina el koymuş ve günlerce alıkoymuştur. 
Denizcilerimizden Türkiye hakkında bilgi sızdırmaya çalışmışlardır. 

Sınır korumanın en önemli görevi ise, Sovyet vatandaşlarının kaçmasını 
önlemektir. Sadece 1960 yılında 2 
bin kadar Sovyet valandaşının, Rusya'dan kaçarken yakalandığı ve hapse atıldığı bilinmektedir. Bu arada öldürülenleri de belirtmek gerekir. Sınır koruma, geniş bir milletler hapishanesinin gardiyanları sayılı. Gözetleme kuleleri, bekçi köpekleri, muhbirleti, elektrikli talleri ile sarılı bir hapishane... 
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